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Stijlvol verduurzamen 
en slim isoleren?
Maak vrijblijvend een afspraak op belisol.nl

Belisol. Liefde voor het vak.

Belisol Apeldoorn - Laan van Malkenschoten 97 - 7333 NP Apeldoorn
T. 055 - 36 03 023 - apeldoorn@belisol.nl - www.belisol.nl

www.smidwijhe.nl
 0570 522455

   Jaarrekeningen   
Belastingaangiften en advies

Loon- en personeelsadministratie
Administratieve dienstverlening

(Agrarische) subsidies

Volleyballers gezocht!  3 IJsselberichten 6 Wereldkoren van start 4

WesselsWessels  Wonen en Slapen

Korenmolen 2 • 8124 BA Wesepe • tel. 0570 - 5917 08
www.wesselswonenenslapen.nl

WECHELERWEG 38A, DIEPENVEEN, 0570 592133

•   Buitenplantencentrum
•   Vakkundig advies
•   Ruime keuze
•   Persoonlijk en gezellig

GGOOIKER.NL

•
•
•
•

Raalterweg 81e, 8124 AC Wesepe - T: 0570-531019

HARLEMAN
SCHILDERSBEDRIJF  B.V.
OLST    -    0570 561387    -    INFO@HARLEMAN-SCHILDERS.NL
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SCHILDERWERK - BEGLAZING - WANDAFWERKING

 10 JAAR GARANTIE OP HET  
PLAATSEN VAN HR++ ISOLATIEGLAS.

BEL: 0570-561387 OF MAIL: INFO@HARLEMAN-SCHILDERS.NL 
WWW.HARLEMAN-SCHILDERS.NL

WIJ ZOEKEN: 
DIVERSE PARTTIME- 

EN VAKANTIEMEDEWERKERS

INTERESSE? STUUR JE MOTIVATIE BRIEF EN CV NAAR INFO@BAKHUUS.NL | A. GEERTSSTRAAT 42 8121 BL OLST

Wil jij in jouw vakantie wat bij verdienen of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Wij zoeken diverse medewerkers voor o.a.: snackbar, bar, afwassen, bezorging, bediening.

Nwe concertserie Nicolaaskerk  9 Safe the date!  13

Frits blijft gewoon Frits

Bij ‘Frits’ staat de wens van de klant voorop – altijd! ,,Die 
klantgerichtheid is mij met de paplepel ingegoten”, vertelt 
Heleen van de Streek. Sinds januari 2023 is ze mede-eige-
naar van Frits van der Linden woningsto� ering. Is er veel 
veranderd nu Heleen het stokje heeft overgenomen? ,,Nee, 
Frits blijft gewoon Frits”. 

,,Een beroemde boodschap 
is: Als je maar lang genoeg 
gewoon blijft, dan word je 
vanzelf bijzonder. Ik denk 
dat dit ook voor ‘Frits’ geldt”, 
stelt Heleen. Gewoon doen, 
het niet ingewikkelder 
maken dan nodig én de 
wens van de klant voorop-
stellen, dat is volgens haar 
de kracht van ‘Frits’. ,,We zijn 
nog best ouderwets: we 
werken bijvoorbeeld nog 
regelmatig met pen en 
papier. We willen niet alles 
aan de computer overlaten.”

Want waar een computer-
programma ophoudt, gaat 
het team van ‘Frits’ verder. 
Heleen gaat bij ingewik-
kelde opdrachten graag zelf 
mee naar het atelier om te 
kijken wat mogelijk is. 
Onlangs wilde een stel hun 
(hele) oude gordijnen het 
liefst behouden. Nieuwe 
gordijnen verkopen was 
gemakkelijker én commerci-
eel gunstiger. Heleen: ,,Maar 
wij maken het juist mogelijk 
dat deze mensen hun lieve-
lingsgordijnen nog jaren 

kunnen gebruiken door ze 
te laten voeren. Daar word ik 
oprecht blij van!”
‘Frits’ en Heleen zijn als het 
ware samen volwassen 
geworden. Het is begin 
2002 wanneer Heleen als 
stagiair voor de opleiding 
Adviseur woninginrichting 
aan de slag gaat bij de 
woningsto� eerder. Al snel 
voegt ze haar eigen vrouwe-
lijke touch toe aan het 
bedrijf. Ze creëert inspiratie-
hoekjes in de winkel en 
bouwt eigenhandig een 
presentatiewand voor vloer-
kleden. ,,Van Frits (van der 
Linden) kreeg ik de vrije 
hand, zolang hij er maar 
niets mee van doen had”, 
herinnert Heleen met een 
glimlach. 

Ze is apetrots op het bedrijf 
dat er nu staat en op het fan-
tastische team van verko-
pers en sto� eerders waar-
mee ze samenwerkt. Ze 
hebben allemaal passie 
voor het vak en gaan altijd 
voor het allerbeste eindre-
sultaat, stelt ze. 
Ondanks de populariteit van 
digitale winkels, hoopt Hel-
een ‘altijd die sto�  ge winkel 
te blijven.’ ,,Sto� en moet je 
aaien, voelen en zien. Dat 
gaat niet vanaf een scherm. 
Klanten mogen juist, geheel 
vrijblijvend, de stalen mee 
naar huis nemen om ze daar 
beter te bekijken. Komt een 
klant er niet uit, dan stappen 
wij in de auto en kijken we 
graag met ze mee. Zo doen 
we dat bij ‘Frits’”

17 maart 1825   -   Aan de provinciaal gouverneur

Hooggeachte heer,

Ik - Schout van Wijhe - doe u bij deze verslag van de gebeurtenissen van 14 november
1824. Op die dag richtten ongekend hevige stormen grote schade aan in verschillende
delen van ons land. Ten gevolge van de wind werd het water van de Noordzee het
binnenland ingestuwd, met als gevolg hoogwater in de Zuiderzee en de daarmee in
verbinding staande IJssel. 
De Sallandse dijk heeft tijdens de stormen zeer veel te lijden gehad, vooral vanaf
Scherpenzeel tot aan de afrit naar het Wijhese veer. Daar de wind op de wal stond moest
men door het aanbrengen van rijzen en mest alles in het werk stellen om het afkabbelen
van de dijk te voorkomen, daar er op enkele plaatsen reeds stukken uit de kruin van de
dijk waren geslagen. Door het overlopen van de Snipperlingsoverlaat, overstroomde een
groot deel van deze gemeente. Het water stond op de laagste plaatsen 8 à 10 palmen hoog.
Daar de Snipperling traag overloopt, kon iedereen hier de gepaste maatregelen nemen. 
Geheel onverwacht daarentegen kwam het stuwwater op zaterdagmorgen door de
woedende storm en het doorbreken van de zeedijken van de Zuiderzee. Boeren in de
omgeving hadden al eerder angstige en ongewone bewegingen van hun vee in de stallen
waargenomen. Toen ze gingen kijken, trof hen schrik en verbazing: alle stallen stonden
onder water. Geen enkel idee hadden ze waar dat water vandaan kwam! En het bleef
maar stijgen. Om 9 uur ‘s ochtends was het al 14 palmen op de laagste plaatsen. Om 12
uur was het iets gedaald maar naar de avond toe begon het weer te stijgen. Na de avond
begon het langzaam te dalen. Het duurde tot de 7e februari tot de plaatsen waar het water
5 of 6 palmen had gestaan weer vrij was van water. En op de 10e februari was al het
water weer min of meer weggelopen, behalve op plekken waar anders ook vaak water
staat, zoals in de Lierderbroek.
De overstroming heeft zich over de gehele gemeente uitgestrekt: in het westen liep het
water op de IJsseldijk en in het Oosten tegen de verhoging van de Havezathe Het Nijenhuis
van de hooggeboren heer A.C. Bentink en tegen de Velner van de Heer Pruimers en het
boerenerf van de Keijzer in het buurtschap Tongeren en enige meer hoog opliggende
landerijen. De Buurtschap Herxen heeft geheel en al onder water gestaan, Wegterholt
gedeeltelijk tot het hoogste gedeelte in Wijnvoorde en Wengeloo, Hengeveld grotendeels,
terwijl het dorp Wijhe min of meer vrij van water is gebleven.
De schade in ons eigen dorp valt daardoor mee. Benevens dat het meeste winterkoren is
verloren gegaan en er elf varkens zijn verdronken, is de schade alhier niet zwaar te
noemen. Er zijn geen landbouwers verdronken en er is geen opslag vernield. Meer dan 12
duimen water heeft er in de huizen niet gestaan.

Hopend u hiermede voldoende op de hoogte te hebben gesteld,

Hoogachtend,
Schout van Wijhe

PROCES VERBAAL VAN DE SCHOUT 

voorjaar 2024

Historisch nieuws uit Olst, Wijhe, Boerhaar, Boskamp, Den Nul, Eikelhof, Elshof, Herxen, Marle,
Middel, Welsum, Wesepe en omstreken

een uitgave van Stichting Kunst & Cultuur Olst-Wijhe voor V.IJ.F. pagina 1

MOORDAANSLAG BOERHAAR

voorjaar 2024

De burgemeester gaf enkele dagen daarna
door dat hij sterke verdenking had tegen
een zekere Gerrit Graveman, daghuurder
wonende te Middelerveld onder Olst.
Iedereen wist, aldus de burgemeester, dat
deze Graveman een “slegt sujet” was die
voor een aantal jaren in de gevangenis in
Zwolle had gezeten. Pastoor Rienink wist
er nog aan toe te voegen dat Graveman na
de nacht van de aanslag niet meer in de
kerk was verschenen. Eén en één is twee.
Ook was opgevallen dat hij niet verschenen
was op een 3 november gehouden
openbare aanbesteding van het spitten van
gronden, hoewel hij uitsluitend dat werk
verrichtte. Ook werd ontdekt dat hij een
geweer thuis had en in de nacht van de
aanslag op de deel had geslapen. Al deze
ontdekkingen waren in het Wijhe van 1828
genoeg om Graveman op te pakken en vast
te houden. Toen hij eenmaal gevangen zat
viel hij algauw door de mand. Hij had - zo
was de lezing van de politie - uit wraak
pastoor Rienink willen vermoorden en het
was slechts aan dom toeval te wijten dat
deze nog leefde. Nadat Graveman zijn straf
had uitgezeten is van hem nooit meer iets
vernomen.

een uitgave van Stichting Kunst & Cultuur Olst-Wijhe voor V.IJ.F. pagina 2

Eind oktober 1828 wordt in Wijhe een
man opgepakt voor poging tot moord op
pastoor Rienink uit Boerhaar: Gerrit
Graveman, dagloner uit Middelerveld.
Door een reeks kleine feiten aaneen te
rijgen had de politie de man in het vizier
gekregen. Na zijn arrestatie bekende hij. Of
dat onder druk is gebeurd en onder welke
omstandigheden, is niet bekend. Wel lag er
- zoals bij veel misdrijven - een drama ten
grondslag aan deze gebeurtenis. Wat was
er gebeurd?

Gerrit Graveman had na jaren van hard en
zwaar werken als dagloner wat gespaard
én de liefde van zijn leven ontmoet:
Jannetje Schutte uit Boerhaar, kind van
een kleine akkerbouwer. Zijn toekomst zag
er zonnig uit en na een korte verkering
wilde hij met haar trouwen. Maar de
Schuttes hadden het nogal hoog in de bol.
Vader Schutte beschouwde zichzelf als een
groot ondernemer en ze vonden dagloner
Graveman te min voor hun dochter. Ze
schakelden het gemeentebestuur in en
burgemeester Schouten was wel zo goed
om via brieven verhalen over Graveman te
verspreiden. Hij zou in de gevangenis
hebben gezeten (wat waar was) en hij zou
een “slecht sujet” zijn (wat niet waar was).
En als laatste troef vroegen de Schuttes
aan Pastoor Rienink uit Boerhaar om eens
een hartig woordje met Jannetje te spreken.
Jannetje was onder de indruk van de
katholieke druk en … blies het huwelijk af.
Gravenman was woest over de actie van de
pastoor, zocht hem op en schold hem op
Sallandse wijze de huid vol. 

Een half jaar later trouwde Jannetje de
zoon van een buurman in Boerhaar. Pastor
Rienink zegende het huwelijk in. En
Graveman? die was er ziek van en
doodongelukkig.

Op een avond, enkele dagen na het
huwelijk van Jannetje, zat pastoor Rienink
te studeren in zijn pastorie op de Boerhaar.
Bij het licht van een kaars las hij en
bereidde zijn preek voor komende zondag
voor. Voor het buurtschap Boerhaar was
het een bekend gezicht: de pastoor, zijn
kaars en zijn boeken. De gordijnen sloot hij
nooit. Het was al een uur in de nacht toen
hij van zijn stoel opstond om iets uit zijn
boekenkast te pakken. Op dat moment
klonk er een schot. In zijn raam zag
Rienink een rond gat ter grootte van een
dubbeltje, en een klein rokend gat in de
kast van zijn staande klok. De pastoor
begreep meteen wat er aan de hand was.
De volgende dag deed hij aangifte van de
aanslag bij de toenmalige burgemeester
van Wijhe, G. Schouten, die er dadelijk de
officier bij de rechtbank in Zutphen van in
kennis stelde.

Inhalen van de pastoor te Boerhaar

‘‘EEN NIEUWE
KRANT MET

OUDE VERHALEN’’
ZIE HET KATERN IN HET

MIDDEN VAN DEZE KRANT.
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IN MEMORIAM

OVERLEDEN

FAMILIEBERICHTEN

Kantoor Wijhe Prins Bernhardlaan 2, 8131DE Wijhe
Kantoor Deventer Leeuwenbrug, 7411 GX Deventer 

24/7 bereikbaar / 0570 – 60 62 66
www.dwuitvaartverzorging.nl

Werkzaam in de regio’s Olst-Wijhe en Deventer.

Persoonlijk contact is onze
belangrijkste kwaliteit

Veel te vroeg nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze vader en opa

Gerrit Jan Wolters
Gerrit

Colmschate, 30-04-1952                                                             Denekamp, 23-08-2024

Zijn positiviteit, zijn kracht,
zijn liefde voor het leven,
zijn moed, zo sterk,
hij heeft er echt alles voor gegeven.

Gerda Kroes,
kinderen en kleinkinderen

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 29 augustus om 13:30 uur in 
de Ichtuskerk aan de Holterweg 6 in Colmschate.
Aansluitend begeleiden wij Gerrit, graag samen met u, naar de naastgelegen 
begraafplaats.

Na afloop is er een informeel samenzijn in het Hof van Colmschate.

In plaats van bloemen is de wens van Gerrit om een gift aan KWF te doen op 
rekeningnummer NL 23 RABO 0333 777999 uit naam van wijlen dhr G.J. Wolters.

Correspondentieadres: Grensweg 26, 7591 NG Denekamp

Bedroefd zijn wij dat wij te vroeg afscheid moeten nemen 
van onze markante voormalige eigenaar.  

Gerrit Wolters 

Colmschate, 30-04-1952               Denekamp, 23-08-2024 

Directie & (oud) medewerkers 
Verffabriek OAF Holland BV Olst 

Hij heeft te kort van zijn pensioen en  
van zijn nieuwe omgeving kunnen genieten. 

Wij wensen Gerda, de kinderen en naasten 
veel sterkte met dit grote verlies. 

Na een afnemende gezondheid is rustig 
heengegaan onze lieve tante

Matje van der Linde

* Wijhe,  † Heino, 
5 april 1932 21 augustus 2024

Vriendin van Ger Kattenwinkel † 2017 

 Gini & Lourens
 Ab-Jan † & Ina
 Lineke & Jan
 Janet & Hennie
 Willy †
 Reiniera & Bert
 Achterneven en -nichten

Correspondentieadres:
Oosterringweg 8-1
8316 RZ Marknesse

De crematie heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

20-08-1999 20-08-2024

Annie Bentum - Kooij
In liefdevolle herinnering

De jaren zijn voorbij gegaan
Nooit vergeten

Nooit uit ons hart

   Jan Albert Bentum
   Kinderen, kleinkinderen en  
   achter kleinkind
Wijhe, augustus 2024

Helena Wilhelmina
Roetert Steenbruggen-Verhagen

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve
zorgzame moeder, trotse oma en superoma

sinds 2013 weduwe van Henk Roetert Steenbruggen

Gelegenheid tot condoleren donderdag 29 augustus van
19.00-20.00 uur in uitvaartcentrum Wijhe,
Wijhendaalseweg in Wijhe.

Het afscheid zal plaatsvinden op vrijdag 30 augustus om
11.00 uur in de Nicolaaskerk te Wijhe.
Voorafgaand is er vanaf 10.30 uur gelegenheid tot
condoleren in de kerk. Aansluitend zal de begrafenis
plaatsvinden op de algemene begraafplaats
"Rust Zacht" aan de Kappeweg te Wijhe.

5Wijhe, 22 oktober 1933 c Raalte, 24 augustus 2024

Dik en Annemiek
Niels en Marloes, Sophie, Isabel
Liz

Bert en Rita
Matthijs en Maaike
Laurens

Gerrit Pieter en Sytske
Astrid en Maarten
Fieke en Ramon
Vera

Heleen en Glenn
Amber
Cass

Henriëtte en Edwin
Lars en Tessa
Silke en Dave
Daan

André en Patricia
Linde en Simon
Manon en Mees

Lena

Correspondentieadres: De Velver 4, 7141 LP Groenlo

Speciale dank voor de liefdevolle verzorging door
medewerkers van De Hartkamp.

In memoriam  
Marius Jaspers

Wijhe, augustus 2024

Ineens was hij er. Enige jaren geleden. 
Vanuit Haarlem in het verre westen, over de IJssel naar het Saksische Salland. 
Hij landde hier in Wijhe met zijn muze en huisdichteres Sylvia. 
En veel te snel is Marius na een kort en intens ziekbed op 6 augustus weer 
vertrokken.

Je beseft pas als iemand ineens wegvalt wat hij feitelijk heeft betekend. 
Een man die zich door zijn passie voor de mensen in de wereld om hem heen 
als geen ander zo snel hier een plaats wist te veroveren. 
Dat uitte hij door inzet en betrokkenheid bij vele activiteiten in de regio. 
Bijvoorbeeld als meedenker en doener bij onze Vitale IJssel Festival evenementen 
in Herxen en Wijhe.
Als initiator, met zijn Sylvia, van het recente ‘Lieren aan de rivier’, 
het woordkunstpodium van V.IJ.F.  
Als schrijver en columnist in onder andere ‘Hier in Salland’.

Wat zullen velen hem missen.
Dat bleek wel bij de afscheidsbijeenkomst op zondag 11 augustus in de 
Nicolaaskerk.

We wensen Sylvia heel veel sterkte om dit plotselinge verlies te verwerken.

Bestuur en medewerkers van de Stichting Kunst en Cultuur Olst Wijhe

IN MEMORIAM

AIRCO’S
Houtweg 49, Oene (0578) 64 12 94 
www.aalbertsinstallaties.nl
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uitvaartverzorging 
Henrie Hutten

0570 - 564800
0572 - 356528
06 - 23749007

henriehutten@hetnet.nl

Uitvaartverzorging 
Henrie Hutten  Daniëlle Temmink

Telefoon 0570-564800 / 06-23749007
24 uur per dag bereikbaar

www.uitvaartverzorgingolst.nl

Colofon

www.huisaanhuisreklamix.nl

De Huis aan Huis Reklamix de

Krant van Olst-Wijhe is een

uitgave van uitgeverij

huisaanhuisreklamix b.v.

Voor eventuele fouten in de

publicaties aanvaardt de

uitgever geen aansprakelijkheid

Bezoek en postadres:

Spoorstraat 15, 8121 CK Olst

Verspreiding:

in de gemeente Olst-Wijhe,

Diepenveen, Broekland,

Lierderholthuis, Windesheim

Wij besteden veel aandacht 

aan de bezorging van de Huis 

aan Huis. Dit resulteert in een 

vrijwel waterdichte huis-aan-

huis bezorging. Mocht het toch 

zo zijn dat u de krant niet heeft 

ontvangen. Dan horen wij dat 

graag. Geef uw melding door via 

onze website.

Aanleveren redactie/
persberichten per email:
redactie@huisaanhuisreklamix.nl
maandag tot 12.00 uur

Aanleveren advertenties:
telefonisch of per email:
advertenties@huisaanhuisreklamix.nl
dinsdag voor 9.00 uur
Aanleveren rouwadvertenties:
telefonisch of per email:
advertenties@huisaanhuisreklamix.nl
dinsdag voor 11.00 uur

Verschijning en Oplage:
1x per week op woensdag in een
oplage van 11.000 ex.

TEL: 0570 - 561044

BACK TO  SCHOOL MARKVOORT
            COMPUTERS

Kijk op onze site
onder acti es

Langstraat 36
8131 BC Wijhe
tel: 0570 547012
info@markvoortcomputers.nl

www.markvoortcomputers.nl

Weer naar school of werk, 
maar nog geen laptop keuze 

kunnen maken.
Wij hebben deze krachti ge 

laptop voor wel een hele 
gunsti ge prijs.

Acer Extensa NX.EH9EP
15.6 inch FHD 1920x1080
Intel I5-1235U
16Gb RAM 512Gb SSD
Windows 11 Home

469,-

Wenst u fijne feestdagen en een goed 2021!

Voor al uw jong gebruikte witgoed

• Wasmachines
• Warmtepomp/condensdrogers
• Vaatwassers
• Koel- en vrieskasten

Scholtensweg 51, 8124 AH Wesepe
     06 - 295 917 73

Zangkoor Nobiz zoekt pianist!
Vanaf woensdagavond 4 september zingt gemengd 
koor Nobiz weer wekelijks o.l.v. dirigente Ruurdtje van 
de Berg op de woensdagavond in het Holstohus met ons 
gemengde koor Nobiz.

Je bent van harte welkom 
om een keer bij ons te luis-
teren/meedoen. 
We zijn wel op zoek naar 

een nieuwe PIANIST die 
ons om de week begeleidt 
bij repetities en/of optre-
dens.

Je kunt kennis maken met 
koor Nobiz op zaterdag-
middag 14 september bij 
de ‘Opening van het cultu-
rele jaar 2024-2025’ in het 
Holstohus waar we een 
zangworkshop geven.
Voor informatie zangkoor-
nobiz@gmail.com 

Wat weet jij van Wijhese 
bijnamen?
Sommige mensen worden zo vaak bij hun bijnaam 
genoemd dat het raar is om hun echte naam te horen. 
Maar, waaróm krijgt iemand eigenlijk die bijnaam? Dat 
wil de Historische Vereniging Wijhe gaan uitzoeken. En 
daarbij is jouw hulp nodig!

In Wijhe waren mensen 
soms bekender onder hun 
bijnaam dan onder hun 
werkelijke naam. Bijnamen 
kunnen verwijzen naar het 
werk of beroep, maar ook 
wel naar fysieke eigenaar-
digheden, uitspraken, 
gedragingen en/of kle-
ding. Ook voorvallen of 
gelijkenissen met bekende 
personen kunnen een aan-
leiding zijn.

Vanuit het spel ‘Wijhe 
Memory’, dat 52 kaartjes 
met bijnamen bevat, start 
de vereniging met het zoe-
ken naar het waaróm van 
de gegeven bijnaam. Kun 
jij daarbij helpen? Loop 
dan op zaterdag 7 septem-
ber tijdens de Diekmarkt 
XL binnen bij de Histori-
sche Vereniging Wijhe aan 
de Langstraat 52 en vertel 
het ze!

Wil je het Wijhe Memo-
ryspel aanscha� en, dan 
kost je dat in de maand 
september € 12,50.

Volleyballers m/v gezocht
De volleybalafdeling van Wijhe ’92 is een kleine en 
gezellige vereniging, waar zowel prestatiegericht als 
ontspanningsgericht wordt gevolleybald. Op prestatieni-
veau spelen drie teams mee in de competitie: Heren 1, 
Dames 1 en Meisjes A.  Verder spelen er twee recreatie-
teams in een recreantencompetitie; dit betreft een 
damesteam en een gemengd team (minimaal 3 dames in 
het veld). Daarnaast zijn er nog een aantal leden die wel 
trainen, maar geen wedstrijden spelen.

Momenteel kunnen alle 
teams wel versterking 

gebruiken, maar de groot-
ste behoefte is er bij de 

recreanten. Het gaat 
vooral om dames maar 
ook heren zijn zeker wel-
kom. Dus ben je een beetje 
sportief en kun je ook nog 
een beetje volleyballen, 
kom dan eens een paar 
keer mee trainen op de 
maandagvonden van 
20.00-21.30 uur (in de 
bovenzaal van de sporthal 
Wijhe). Ook als je het spel-
letje wilt leren, is er ruimte 
om dit te doen.
Heb je belangstelling, dan 
ben je van harte welkom 
op maandagavond. Op 2 
september starten de trai-
ningen weer in de zaal van 
de sporthal in Wijhe. Je 
kunt gewoon komen, maar 
je mag ook van tevoren 
contact opnemen met Jan 
Nijboer (06-45685706) of 
Mariska Beltman (06-
52227988) óf stuur een 
mail naar: volleybal@
wijhe92.nl.
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Langstraat 8 - Wijhe - 521290 
H. Droststraat 45 - Olst - 564663

Uw echte warme bakker

Onze winkel 

in Olst is 

iedere dag 

geopend tot 

14.00 uur

Chocolade croissants 
€ 1,85

Kornuit € 2,40
In augustus: 

vlaaienfestival!
U kunt ook online bestellen!

Kijk op www.bakkerijjolink.nl
* Prijzen onder voorbehoud van drukfouten.

Raalterweg 10    |    8124 AD Wesepe    |    (0570) 53 12 05    |    info@vmbdier-en-tuin.nl    |    www.vmbdier-en-tuin.nl

www.allesvooruwhuisdier.eu

Beestachtig goed!
Dé dieren- en ruitersportspeciaalzaak van uw regio

Grati s bezorgen
bestel op: www.devmb.nl

Raalterweg 10
info@vmbdier-en-tuin.nl

(0570)531205
www.vmbdier-en-tuin.nl8124 AD Wesepe

www.allesvooruwhuisdier.eu
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Vijverhof Olst roept leden Rabobank 
op te stemmen via Club Support

In de maand september kunnen leden van de Rabobank 
in het kader van de actie ClubSupport hun stem uitbren-
gen op clubs en verenigingen van hun keuze, bijvoor-
beeld op kinderboerderij De Vijverhof. 

Die stemmen worden door 
de Rabobank omgezet in 
euro’s en hoe meer stem-
men hoe meer geld. Voor 

de fi nanciële situatie van 
De Vijverhof is deze actie 
al jaren heel belangrijk en 
vorig jaar scoorde de stich-

ting bijna 2,5 duizend euro. 
“Geweldig was dat. Wij 
hopen dit jaar opnieuw 
zo’n fantastisch resultaat te 
behalen. Dat zou ons heel 
goed van pas komen want 
2024 wordt voor ons 
sowieso een veel duurder 
jaar dan gemiddeld”, voor-

spelt penningmeester Jan 
Hutten. 

https://www.rabobank.nl/
leden/clubsupport/stem-
men

Ondanks de dure vaccinaties sloeg ook bij de schaapjes van De Vijverhof het blauwtongvirus toch weer toe. “Gelukkig 
lijkt het niet zo erg als dat je op sommige andere plekken wel ziet. Het is vooralsnog bij sloomheid en kreupelheid 

gebleven”, zo meldt verzorger Henk Heuvelman de boerderij. 

Wereldkoren Olst, Wijhe, Diepenveen 
weer van start

De eerste week van september start dirigent Ruurdtje 
van den Berg weer met haar Wereldkoren. In 2015, 2016 
en 2018 is zij respectievelijk Wereldkoor Olst (repetities 
donderdagavond, Wereldkoor Diepenveen (repetities 
maandagavond) en Wereldkoor wijhe (repetitie vrijdag-
ochtend) opgestart. De wereldkoren uit Olst en Diepen-
veen verzorgen elk jaar één of meer optredens. Zater-
dagmiddag 14 september zal het Olster Wereldkoor 
korte optredens verzorgen tijdens de feestelijke Start 
van het Cultureel Seizoen. Het wereldkoor uit Wijhe zal 
dit najaar voor het eerst een optreden geven tijdens het 
jubileum van het koor Fitis. 

De koren zingen, zoals de naam al zegt,  liederen van 

over de hele wereld: van 
liederen uit Afrika, Balkan, 
Europa tot  Zuid Amerika.  
Liederen die mooi, swin-
gend, melangolisch, of vro-
lijk klinken. Van den Berg 
wil dat onervaren zangers 
ook mee kunnen doen, 
dus de liederen zijn nooit 
te moeilijk. Maar omdat de 
liederen vaak je hart raken 
of kippenvelmomenten 
opleveren, komen ook 
ervaren zangers vol-

doende aan hun trekken. 
Muzikaliteit en plezier gaan 
hand in hand in de koren 
van Van den Berg. 

Geïnteresseerden m/v zijn 
van harte welkom. Voor 
meer informatie (oa video-
opnames van optredens) 
zie www.korenvanden-
berg.nl.  Bellen, appen of 
mailen kan ook:   
06-23022248, wereldlied.
olst@gmail.com. 

Optreden Olster Wereldkoor Kanto Mondo
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week 35: 
SEPTEMBER = OOGSTMAAND
Deze zondag begint de oogstmaand op 1 september.
De zomer loopt ten einde, al heb je misschien, door 
de regenval in augustus, al een paddenstoel gespot.
In september schieten ze pas echt de grond uit. 
Idem dito voor spinnen, die zijn er nu en masse en op 
hun grootst.
Arachnofobie, de angst voor spinnen, schijnt de meest 
voorkomende fobie te zijn.
Enter Cambodja, waar door het schrikbewind van Pol 
Pot, jarenlang hongersnood heerste en ze nu nog 
spinnen frituren in knofl ookolie. 
Immers, vol eiwit en geserveerd op een bedje van sla 
met limoen en chilisaus.

Oplossing op de mini-pagina.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN.

✓ Haal- en brengservice

✓ Gratis leenauto

✓ Onderhoud + reparaties

✓ APK-keuringen

✓ Gratis APK- en €25,- KORTING 
 op mobiliteitspas bij grote beurt

✓ A� andelen van schade

✓ Verkoop van ALLE merken nieuw

✓ KlusRunner aanhangerverhuur

Tevens ruime keuze uit ca. 60 occasions

Kijk voor ons actuele
aanbod occasions op

WWW.BENNIEMULDER.NL

Het BOVAG-adres voor:

•  Voor particulieren en bedri jven,
 vri jbl i jvend advies!
•  Gediplomeerd volgens de richtl i jnen

Jan Wagenaar
Hamelweg 10a  Wi jhe  •   Tel .  0570 521 652
i n f o @ o b w w i j h e . n l   •   w w w. o b w w i j h e . n l

Mob. 06 100 820 28

Tegen al uw ongedierte...
Ook mollen, ratten, muizen, houtworm, boktor,
mieren, vlooien, wespen etc.

Ruitenberg

• Voor al uw witgoedreparatie of verkoop van
huishoudelijk apparatuur en Inbouw.

Tel: 0570-523899 www.witgoedspecialistruitenberg.nl

             

              Ruitenberg
                              

Voor al uw witgoedreparati e 
of verkoop van huishoudelijke 

apparatuur en Inbouw.

Tel: 0570-523899  
www.witgoedspecialistruitenberg.nl 

Beweging geeft vreugde en vitaliteit

In de periode van sept t/m dec 2024 wordt er in ’t Lang-
huus in Wijhe een bijzonder vitaliserend programma 
gegeven: ‘in Liefde bewegen’. Binnen dit programma 
dansen we met veranderingen in je leven en wat voor 
een impact ze op je leven kunnen hebben. De kluwen 
van emoties, de kracht van kwetsbaarheid en het durven 
vragen van hulp aan een ander. In een veilige setting 
mag je bewegen op muziek, in verbinding met jezelf, met 
de ander en met het leven zelf.

Ieder mens wordt in het 
leven geconfronteerd met 
veranderingen. Dit kunnen 

mooie gebeurtenissen 
zijn, zoals een huwelijk, 
een verhuizing of het krij-

gen van kinderen. Maar er 
zijn ook moeilijke gebeur-
tenissen die je leven aar-
dig op de kop kunnen zet-
ten: het overlijden van een 
dierbare, verlies van je 
gezondheid of een relatie-
breuk. De kunst is om in 
deze periode goed voor 
jezelf te blijven zorgen. 
Opnieuw je balans weten 
te vinden.

De workshops vinden 
plaats op 8 dinsdagoch-
tenden van 10-12 uur en 
worden verzorgd door de 
ervaren biodanza-docent 
Marike Pruim van 
CreaHeart. De workshops 
zijn gebaseerd op het 
systeem Biodanza, dat in 
de zestiger jaren in Chili 
door psycholoog en 
medisch antropoloog Rol-

ando Toro werd ontwik-
keld en zich sindsdien over 
de wereld heeft verspreid. 
De kosten voor het gehele 
programma zijn € 130,-. 
Aanmelding is mogelijk tot 
9 september 2024 via 
creaheart.nl@gmail.com of 
door te bellen naar 06 - 27 
427 694. Nadere informa-
tie is te vinden op de web-
site www.creaheart.nl/in-
liefde-bewegen. 

Mocht je voorafgaand met 
biodanza willen kennisma-
ken, dan kan dit op vrijdag-
ochtend 6 september in 
Zwolle. We dansen in de 
weekgroep van 10-12 uur 
in de Bazuin (Jupiterstraat 
8a). Meer informatie hier-
over vind je op www.
creaheart.nl/weekgroep-
zwolle.

Fotograferen in de Duursche Waarden
Bekijk de natuur eens door de lens van jouw fotocamera. 
Speciaal voor wandelaars die af en toe door de knieën 
willen om net die ene mooie foto te maken van een klein 
bloemetje of van een fuut in de Lange Kolk. Net iets 
meer tijd kunnen nemen voor die speciale foto en ook 
nog tips krijgen van amateurfotografen en Staatsbosbe-
heer IJsselnatuurgidsen. Vooral voor die natuurlie� eb-
ber is deze bijzondere wandeling georganiseerd. De gid-
sen nemen jou mee vanaf het Infocentrum IJssel Den 
Nul naar fotogenieke plekjes. 

De twee uur durende wan-
deling start op zondag 1 
september 2024 vanaf 
10.00 uur tot 12.00 uur. 
Kosten € 8,50 volwasse-
nen en € 5,00 voor kinde-
ren. 
Start vanaf de balie van het 
Infocentrum IJssel Den 
Nul, Rijksstraatweg 109 
Olst.

Aanmelden doet je via de 
website: https://www.
staatsbosbeheer.nl/uit-in-
de-natuur/fotograferen-in-
de-duursche-waarden

Tip : Goede schoenen zijn 
handig, neem een verrekij-
ker mee en vergeet vooral 
jouw fotocamera met volle 
accu en toebehoren niet!Foto: ©Bert Ooms

Bijna elke maand organiseert Staatsbosbeheer een wandeling onder leiding 
van een Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids. Kijk op www.staatsbosbeheer.nl 
voor activiteiten in jouw regio. Kijk voor alle activiteiten van het Infocentrum 
IJssel Den Nul op www.infocentrumijssel.nl. 
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Contact
www.olst-wijhe.nl
gemeente@olst-wijhe.nl
/gemeenteolstwijhe
@GemOlstWijhe
Postbus 23, 8130 AA  Wijhe

   14 0570 of 0570 - 568080
 ma. t/m vr. van 8.15 tot 12.15 uur
 en van 13.00 tot 17.00 uur

Wij werken alleen op afspraak. Regel je 
afspraak eenvoudig online via 
www.olst-wijhe.nl/onlineafspraak
of bel naar telefoonnummer 14 0570.

Balies
Je kunt met al jouw vragen tijdens 
openingstijden bij ons terecht:

Gemeentehuis
Raadhuisplein 1 in Wijhe
• ma. t/m vr. van 09.00 tot 12.00 uur

Holstohus
Jan Schamhartstraat 5b in Olst
• maandag van 13.30 tot 16.30 uur
• dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
• woensdag van 13.30 tot 20.00 uur
• donderdag gesloten
• vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur

Woensdag 28 augustus 2024

IJsselberichten

Verras uw mantelzorger met 
een ‘Mantelzorgcompliment’ 
2024  

Als u wordt verzorgd door uw partner, kind, 
ouder, vriend(in) of kennis oftewel, door één 
of meerdere mantelzorgers, dan kunt u 
eenmaal per jaar een Mantelzorgcompliment 
aanvragen bij de gemeente. Het 
Mantelzorgcompliment is er om inzet te 
erkennen en te waarderen en bestaat uit 
VVV-cadeaukaarten ter waarde van € 50,-. 
Deze kunt u aan uw mantelzorger geven of 
verdelen onder meerdere mantelzorgers als 
waardering voor de hulp die zij verlenen. Uw 
mantelzorger kan dan naar eigen wens een 
persoonlijke attentie aanschaff en. U, als 
zorgvrager, moet woonachtig zijn in onze 
gemeente, uw mantelzorger mag elders 
wonen.

‘Mantelzorgcompliment’ 2024 voor de 
jonge mantelzorger (6 tot en met 25 jaar)
Als je zorgt voor je broer, zus, ouder of een 
ander familielid dan kun je ook eenmaal per 
jaar een ‘Mantelzorgcompliment’ aanvragen 
bij de gemeente. Jij, als jonge mantelzorger, 
moet woonachtig zijn in onze gemeente. 
Binnen één gezin mag er één mantelzorg-
compliment worden aangevraagd door een 
jonge mantelzorger.

Hoe kunt u de aanvraag indienen?
U moet hiervoor eerst een afspraak inplan-
nen. Zonder afspraak is het helaas niet 
mogelijk om een Mantelzorgcompliment aan 
te vragen.
U kunt een afspraak inplannen door het 
digitale aanvraagformulier in te vullen op de 
website https://evenmens.nl/
mantelzorgcompliment-ow/ .

Voor meer informatie kunt u bellen naar het 
telefoonnummer 0570-820993.

Op www.olst-wijhe.nl lees je alle nieuwsberichten van de gemeente. 
Je kunt je op de website ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven.

(Be)spaar ze allemaal!
De komende weken leest u in de IJsselberichten in 
totaal 21 tips om thuis eenvoudig energie te 
besparen. (Be)spaar ze allemaal! 

Tip 17: Gebruik een ventilator in plaats 
van een airco 

Bij zomerse hitte is het verleidelijk om de airco 
op volle kracht te zetten voor wat verkoeling. 
Maar wist je dat je met een ventilator niet 
alleen energie kunt besparen, maar ook je 
comfort kunt behouden? Een mobiele airco 
gebruikt 20 keer zoveel stroom als een 
ventilator. Daarnaast koelt een mobiele airco 
juist slecht op hete dagen én is deze veel 
duurder om te kopen! Een ventilator helpt de 
warmte beter te verspreiden en geeft een 

aangenaam ‘briesje’. Er zijn allerlei soorten 
ventilatoren, dus er is er altijd een die bij je 
past. Raak niet oververhit door je 
energierekening, gebruik een ventilator in 
plaats van een airco! 

Heb jij een laag inkomen en wil je thuis nog 
meer energie besparen? Wij helpen je gratis! 
Kijk op www.olst-wijhe.nl/warmvoorelkaar.

Warm
voor
elkaar

Voornemen tot verkoop gemeentegrond 
aan Enexis Netbeheer B.V. 
De gemeente Olst-Wijhe heeft het voornemen 
om de volgende percelen gemeentegrond te 
verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. ten behoeve 
van het plaatsen van een transformatorstation/
onderstation: 
-  Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, 

Sectie D, nummer 5939 (gedeeltelijk) ter 
grootte van ongeveer 31 m², gelegen nabij 
Korenmolen 53T in Wesepe.

-  Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, 
Sectie H, nummer 1575 (gedeeltelijk) ter 
grootte van ongeveer 24 m², gelegen nabij  
Bokkelerweg 4 in Wesepe.

-  Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, 
Sectie H, nummer 1703 (gedeeltelijk) ter 
grootte van ongeveer 24 m², gelegen nabij 
Zonnebergerweg 10A in Wesepe.

-  Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, 
Sectie H, nummer 1575 (gedeeltelijk) ter 
grootte van ongeveer 17 m², gelegen nabij 
Zonnebergerweg 8 in Wesepe. 

-  Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, 
Sectie G, nummer 3729 (gedeeltelijk) ter 
grootte van ongeveer 31 m², gelegen nabij 
Kerklaan 1 in Welsum

Naar het oordeel van de gemeente Olst-Wijhe is 
Enexis Netbeheer B.V. de enige serieuze 
gegadigde die in aanmerking komt voor de 
hiervoor vermelde voorgenomen verkopen, 
omdat Enexis Netbeheer B.V. de enige 

netbeheerder is en - in die hoedanigheid - is 
Enexis Netbeheer B.V. verantwoordelijk voor het 
gehele energienet. Daarnaast draagt Enexis 
Netbeheer B.V. zorg voor de aanleg, het 
onderhoud, het beheer en de veiligheid van het 
energienet. De bevoegdheid om infrastructurele 
voorzieningen ten behoeve van het energienet 
aan te leggen komt dan ook enkel toe aan Enexis 
Netbeheer B.V. Om het energienet in stand te 
houden en te verbeteren moet Enexis Netbeheer 
B.V. de beschikking hebben over de hiervoor 
benodigde gronden.
.
Reageren?  
Tegen de voorgenomen verkoop kan geen 
zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht worden ingediend 
c.q. ingesteld. Bent u het niet eens met het 
voornemen tot verkoop aan Enexis Netbeheer 
B.V.? Stuur dan binnen 20 kalenderdagen na 
publicatie een gemotiveerde toelichting naar 
gemeente@olst-wijhe.nl onder vermelding van 
‘voorgenomen verkoop Enexis Korenmolen/
Zonnebergerweg Wesepe/Kerklaan Welsum’. Na 
ontvangst van eventuele reacties reageren wij 
schriftelijk of de reactie wel of geen aanleiding 
vormt om af te wijken van het voornemen. Als u 
niet tijdig en gemotiveerd reageert, vervalt het 
recht om tegen de voorgenomen verkoop en de 
daaropvolgende levering in rechte op te komen. 

In mijn leefomgeving

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Wijhe
- Raalterslag 22, het plaatsen van een dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere 
voorbereidingsprocedure)

Wijhe
-  Keizersweg 7a, het realiseren van een tijdelijke 

woning in een schuur
-  de Wesenberg 3b, het bouwen van een 

vrijstaande woning

- Herxen 32, het bouwen van een machineberging
- Havenpad 20, het vergroten van de woning
- Raalterslag 22, het plaatsen van een dakkapel
-  Herxerenk 1a, het realiseren van een woning in 

een voormalig bijgebouw

Olst
-  Rijksstraatweg 57, het opstellen van maatwerk 

voor lozing saneringswater 
-  Holstweg 46a, het realiseren van een platte-

landskamer in een bijgebouw
-  Boxbergerweg 10a, het bouwen van een 

vrijstaande woning

Hieronder leest u informatie over aangevraagde en verleende vergunningen. De offi  ciële bekendmakingen staan op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. De bekendmaking op deze website is leidend.  Aan de publicatie in de 
IJsselberichten kunt u geen rechten ontlenen. Ontvangt u de bekendmakingen over uw buurt liever  in uw mailbox? Meldt u zich dan aan voor de e-mailservice onderaan www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Heeft u hulp nodig 
bij het bekijken van de bekendmakingen omdat u minder digitaal vaardig bent? Maak dan een afspraak met een medewerker in het gemeentehuis via telefoonnummer 14 0570.
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juist slecht op hete dagen én is deze veel 
duurder om te kopen! Een ventilator helpt de 
warmte beter te verspreiden en geeft een 

aangenaam ‘briesje’. Er zijn allerlei soorten 
ventilatoren, dus er is er altijd een die bij je 
past. Raak niet oververhit door je 
energierekening, gebruik een ventilator in 
plaats van een airco! 

Heb jij een laag inkomen en wil je thuis nog 
meer energie besparen? Wij helpen je gratis! 
Kijk op www.olst-wijhe.nl/warmvoorelkaar.

Warm
voor
elkaar

Voornemen tot verkoop gemeentegrond 
aan Enexis Netbeheer B.V. 
De gemeente Olst-Wijhe heeft het voornemen 
om de volgende percelen gemeentegrond te 
verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. ten behoeve 
van het plaatsen van een transformatorstation/
onderstation: 
-  Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, 

Sectie D, nummer 5939 (gedeeltelijk) ter 
grootte van ongeveer 31 m², gelegen nabij 
Korenmolen 53T in Wesepe.

-  Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, 
Sectie H, nummer 1575 (gedeeltelijk) ter 
grootte van ongeveer 24 m², gelegen nabij  
Bokkelerweg 4 in Wesepe.

-  Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, 
Sectie H, nummer 1703 (gedeeltelijk) ter 
grootte van ongeveer 24 m², gelegen nabij 
Zonnebergerweg 10A in Wesepe.

-  Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, 
Sectie H, nummer 1575 (gedeeltelijk) ter 
grootte van ongeveer 17 m², gelegen nabij 
Zonnebergerweg 8 in Wesepe. 

-  Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, 
Sectie G, nummer 3729 (gedeeltelijk) ter 
grootte van ongeveer 31 m², gelegen nabij 
Kerklaan 1 in Welsum

Naar het oordeel van de gemeente Olst-Wijhe is 
Enexis Netbeheer B.V. de enige serieuze 
gegadigde die in aanmerking komt voor de 
hiervoor vermelde voorgenomen verkopen, 
omdat Enexis Netbeheer B.V. de enige 

netbeheerder is en - in die hoedanigheid - is 
Enexis Netbeheer B.V. verantwoordelijk voor het 
gehele energienet. Daarnaast draagt Enexis 
Netbeheer B.V. zorg voor de aanleg, het 
onderhoud, het beheer en de veiligheid van het 
energienet. De bevoegdheid om infrastructurele 
voorzieningen ten behoeve van het energienet 
aan te leggen komt dan ook enkel toe aan Enexis 
Netbeheer B.V. Om het energienet in stand te 
houden en te verbeteren moet Enexis Netbeheer 
B.V. de beschikking hebben over de hiervoor 
benodigde gronden.
.
Reageren?  
Tegen de voorgenomen verkoop kan geen 
zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht worden ingediend 
c.q. ingesteld. Bent u het niet eens met het 
voornemen tot verkoop aan Enexis Netbeheer 
B.V.? Stuur dan binnen 20 kalenderdagen na 
publicatie een gemotiveerde toelichting naar 
gemeente@olst-wijhe.nl onder vermelding van 
‘voorgenomen verkoop Enexis Korenmolen/
Zonnebergerweg Wesepe/Kerklaan Welsum’. Na 
ontvangst van eventuele reacties reageren wij 
schriftelijk of de reactie wel of geen aanleiding 
vormt om af te wijken van het voornemen. Als u 
niet tijdig en gemotiveerd reageert, vervalt het 
recht om tegen de voorgenomen verkoop en de 
daaropvolgende levering in rechte op te komen. 

In mijn leefomgeving

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Wijhe
- Raalterslag 22, het plaatsen van een dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere 
voorbereidingsprocedure)

Wijhe
-  Keizersweg 7a, het realiseren van een tijdelijke 

woning in een schuur
-  de Wesenberg 3b, het bouwen van een 

vrijstaande woning

- Herxen 32, het bouwen van een machineberging
- Havenpad 20, het vergroten van de woning
- Raalterslag 22, het plaatsen van een dakkapel
-  Herxerenk 1a, het realiseren van een woning in 

een voormalig bijgebouw

Olst
-  Rijksstraatweg 57, het opstellen van maatwerk 

voor lozing saneringswater 
-  Holstweg 46a, het realiseren van een platte-

landskamer in een bijgebouw
-  Boxbergerweg 10a, het bouwen van een 

vrijstaande woning

Hieronder leest u informatie over aangevraagde en verleende vergunningen. De offi  ciële bekendmakingen staan op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. De bekendmaking op deze website is leidend.  Aan de publicatie in de 
IJsselberichten kunt u geen rechten ontlenen. Ontvangt u de bekendmakingen over uw buurt liever  in uw mailbox? Meldt u zich dan aan voor de e-mailservice onderaan www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Heeft u hulp nodig 
bij het bekijken van de bekendmakingen omdat u minder digitaal vaardig bent? Maak dan een afspraak met een medewerker in het gemeentehuis via telefoonnummer 14 0570.

Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie over de vacature en 
om te solliciteren op onze website werkenvoor.olst-wijhe.nl.

Heb jij een goed gevoel voor cijfers? Wil jij de spil zijn van onze fi nanciële 
administratie? Vind jij het leuk om fi nanciële gegevens te analyseren en te 
bewerken? Houd jij van een breed en divers takenpakket, een informele 
cultuur waarin we elkaar kennen en snel kunnen schakelen? Mooi, want dan 
ben je bij ons aan het juiste adres!

De gemeente Olst-Wijhe is voor het team Bedrijfsvoering en Communicatie op zoek 

naar een enthousiaste:

Financieel medewerker
 32 tot 36 uur per week

Thuis in wonen en slapen.
Raalterweg 81 • 8124 AC  Wesepe

057 056 12 84 • info@oosterhoffmeubelen.nl
www.oosterhoffmeubelen.nl

Woensdag t/m vrijdag 10.00-17.30 • Zaterdag 10.00-16.30 
Zondag t/m dinsdag gesloten

Oosterhoff stopt na 50 jaar 
door overname

Oosterhoff 
 na 50 jaar 

door overname
 na 50 jaar 

door overname
 na 50 jaar 

20%
tot

60%
KORTING

BANKEN • FAUTEUILS • RELAXFAUTEUILS • SALONTAFELS
KASTEN • DRESSOIRS • EETKAMERTAFELS • EETKAMERSTOELEN 

VERLICHTING • BEDDEN • MATRASSEN • DEKBEDDEN
BOXSPRINGS • LATTENBODEMS

o.a. M-Line
Caresse • Tempur 
Norma • Persona Serta

Relaxfauteuil 
met opstahulp 

van €2495,-
voor € 1195,-

leverbaar in 
7 kleuren. 

Snel leverbaar.

Zaterdag 31 augustus Olster Soepcafé 
met traditionele Britse volksmuziek

Zaterdag 31 augustus kun je weer komen eten in het Olster 
Soepcafé en genieten van Britse folk door het duo Fruity 
Folk uit Olst.

De zomer loopt op z’n eind. 
Tijd om elkaar te ontmoeten 
en bij te praten tijdens het 
Olster Soepcafé van zater-
dag 31 augustus. Ditmaal 
zorgen twee Olstenaren 
voor een sfeervolle muzi-
kale omlijsting. Rob Her-
mans, en Dik van der Kaa-
den vormen sinds kort het 
duo Fruity Folk. Rob zingt en 
bespeelt de concertina, een 
kleine trekzak. Dik speelt 
gitaar. Zoals de naam al ver-

raadt, wonen ze beiden in 
de Olstergaard. Ze brengen 
Engelstalige traditionele 
volksmuziek ten gehore 
a� omstig van de Britse 
eilanden. Deze Britse folk is 
gebaseerd op oude, verha-
lende liederen die van 
generatie op generatie zijn 
doorgegeven. Ze worden 
nog steeds in pubs 
gespeeld, vooral in Schot-
land en Ierland. 
Zorg dat je op tijd bent: het 

optreden van Fruity Folk 
begint om 18.00 uur, vóór 
het opscheppen van de 
soep. Na de soep zullen ze 
nogmaals optreden en zo 
voor een ‘fruity’ muzikaal 
toetje zorgen. Vanaf 17.45 
ben je welkom in het tot eet-
café omgebouwde Goede 
Buren. 
Zaterdag 29 september is er 
géén Olster Soepcafé. In 
plaats daarvan kun je soep 
eten tijdens de Olster jaar-
markt op 21 september. De 
vrijwilligers van het Olster 
Soepcafé kun je vinden bij 
de kraam van Goede Buren. 

Het Parkinson Café Zwolle houdt op donderdag 5 sep-
tember in Zwolle een bijeenkomst met als spreker Hoofd-
apotheker Bart Bruggeman van de Isala klinieken te 
Zwolle. 

Tijdens de lezing gaat dhr. 
Bruggeman in op de ont-
wikkeling van nieuwe 

medicijnen en de beschik-
baarheid van bestaande 
medicijnen. Aanvang is om 

15.00 uur. Inloop vanaf 
14.45 uur. Opgave vooraf is 
gewenst en kan via info@
parkinsoncafezwolle.nl of 
tel. 06-29744239. De 
Weijenbelt is te vinden aan 
de Campherbeeklaan 82 
in Zwolle.

Lezing Parkinson Café

Vier 
Nazomer-
tuinen zijn 
geopend!

Kom lekker nazomeren 
in de prachtige tuinen 
van de Tuinen van 
Salland! Vier tuinen zijn 
zondag 1 september 
van 11.00 tot 17.00 uur 
geopend voor bezoe-
kers.
De tuin van Nynke 
Atsma in Luttenberg, de 
tuinen van Ruimzicht in 
Wijhe, De Sallandse 
Landschapstuin in 
Heino en de Tuin van 
Fortmond in Olst. Voor 
de tuinen bedraagt de 
toegang € 6,- pp per 
tuin, incl. ko�  e/thee en 
iets lekkers. Voor meer 
informatie zie www.
tuinenvansalland.nl

Kerkdiensten
ZIE OOK DE WEBSITE VAN UW KERK

ONLINE DIENST OP
KERKDIENSTGEMIST.NL

ZONDAG 1 SEPTEMBER
BOERHAAR - H. Willibrordus, aanvang 9.00 uur
  pastoor Cornelissen
OLST - Dorpskerk, aanvang 10.00 uur
  mevr. ds. E. Urban
WIJHE - Nicolaaskerk, aanvang 10.00 uur
  ds. Martje Veenstra-Oving
WESEPE - Nicolaaskerk, aanvang 10.00 uur 
  Heleen Flierman (preek vd leek)
DIEPENVEEN -  Dorpskerk, 10.00 uur
  ds. Henk Spit
WELSUM -  Dorpskerk, aanvang 10.00 uur
  dhr. G. Timmer, koffie drinken 
OLST -  Sai Mandir, aanvang 12.00 uur
  Etienne Premdani

Speciale kerkdienst over 
klusreis naar roemenië
Zondag 1 september vindt er een bijzondere kerkdienst 
plaats in de Nicolaaskerk in Wijhe. Tijdens deze dienst zal 
de groep jongeren die deze zomer deelnam aan de klus-
reis van Let’s Go! naar Roemenië hun ervaringen delen.

De dienst begint om 10.00 
uur en staat in het teken 
van de reis naar Ulieș, waar 
de groep van 20 jongeren 
een lagere school 
opknapte en de lokale 
gemeenschap beter leerde 
kennen. Naast het verhaal 

van de reis, is er gelegen-
heid om de jongeren te 
ontmoeten en vragen te 
stellen over hun ervarin-
gen.
Iedereen is van harte uitge-
nodigd om deel te nemen 
aan deze speciale dienst.

Het Olster Soepcafé 
wordt gehouden in de 
Goede Buren, Hendrik 
Droststraat 22-A. Vanaf 
17.45 uur zijn de deuren 
open. Om 18.00 uur 
wordt het eten geser-
veerd. Voor deelname 
vraagt de organisatie een 
vrijwillige bijdrage voor 
de onkosten o.a. de huur 
van de ruimte.
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Wijhe 2024

Vitale IJssel Festivals is een initiatief van 
stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe. Vijf 
jaar lang worden er vijf cultuurfestivals 
georganiseerd langs de prachtige IJssel. 

De Dikke Boom en De 
Brabantse Wagen 
30 augustus 19.30u 

Voor herberg de Brabantse Wagen op de 
IJsseldijk in Wijhe stond lang de dikste boom van 
Nederland, waarover allerlei mythische verhalen 
de ronde deden. Vrijdagavond 30 augustus horen 
we hoe het echt zat:  Wim Eikelboom laat de Dikke 
Boom tot ons spreken in een buitenlezing met 
muziek op de hoek van de Oranjelaan en de 
Brabantse Wagen in Wijhe.  Daarna is in het 
Proathuus te zien hoe Tavenu het verhaal van de 
nieuwe dokter uit 1860 op het toneel brengt. De 
aankomst van de nieuwe dokter was toen een zeer 
bijzondere gebeurtenis, het hele dorp liep ervoor 
uit. De Historische Vereniging vond dit verhaal 
terug in haar archief en ook de 19-eeuwse kleding 
is in bruikleen van de Historische Vereniging 
Wijhe. 

Welkom op vrijdag 30 augustus om 19.30u op de 
hoek (het grasperk) van Oranjelaan en de 
Brabantse Wagen - houd u rekening met het weer. 
Daarna (om ongeveer 20u) wandelt u naar Het 
Proathuus, Langstraat 44 voor toneelstuk "De 
Nieuwe Dokter" van toneelvereniging Tavenu 
www.tavenuwijhe.com 
Kaartjes: € 10,- inclusief 2 
muntjes, verkrijgbaar bij  
Historische Vereniging Wijhe, 
Langstraat 52 of via de QR-code 
N.B.: Als u in passende kledij uit
de 19de eeuw komt, krijgt u een
extra muntje!

Muurschildering 
5 september 18.30u 

Namens V.I.J.F. heeft kunstenaar Henk Nyenhuis 
een levensgrote muurschildering gemaakt aan de 
Julianalaan in Wijhe. Het kunstwerk is een ode aan 
de IJssel en zal een blijvende kleurrijke 
herinnering zijn aan het V.IJ.F.-festival in Wijhe.  
Op 5 september om 18.30u  zal burgemeester 
Poepjes dit kunstwerk onthullen. 

Het Landschap spreekt
15 september 15u 

Deze audiovoorstelling geeft een stem aan 
planten en dieren aan de IJssel. Bezoekers helpen 
hen om het landschap te herstellen wanneer de 
mens is verdwenen.

De Raaf nodigt ons uit: ‘Welkom, mens. Laten we 
een experiment doen. Stel, de mensen verdwijnen 
plotseling. Alles blijft achter. Foto’s, eten, 
computers, wasmachines, papier, dieren, planten, 
schimmels.   
Wat denk je? Zou de aarde in balans komen? 
Zouden dieren en planten hun leefomgevingen 
herstellen? Zouden de ijskappen opnieuw 
bevriezen? Zou de lucht helderder worden? 
Blauwer? En het gras… groener?” 

Via een koptelefoon horen we de stemmen van 
mieren, bevers, wormen, eiken, de IJssel, de raaf, 
en bijvoorbeeld de PET-fles. We bouwen mee aan 
een nieuw landschap met behulp van een 
machine.  

Hoor, zie, ervaar, bedenk en bezoek die heel 
andere wereld. Een speels, soms humoristisch, 
poëtisch verhaal waarin we kennismaken met de 
wereld van de planten en dieren.  

De voorstelling duurt anderhalf uur en is geschikt 
voor iedereen vanaf 8 jaar. Het landschap spreekt 
maakt deel uit van De IJssel anders.  Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.deijsselanders.nl en 
kosten € 12,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar € 7,50. 
Houd rekening met het weer!  

Lieren aan de Rivier 
3 september 20u 

Op 3 september gaan we weer Lieren aan de 
Rivier.  
Dit woordkunstpodium is dan voor de vierde keer 
geopend aan de Loswal in Wijhe. Tijdens deze 
avond dragen schrijvers, dichters en andere 
woordkunstenaars voor uit hun eigen werk, met 
muzikale omkleding.  

Ook voorlezen uit eigen werk of muziek maken op 
deze avond? Stuur dan een bericht aan 
lierenrivier@vijfolstwijhe.nl   
Ook bezoekers dienen zich van te voren aan te 
melden via dit adres. Toegang is gratis.  

Wandel mee en proef 
de IJssel 
1 september 11u 

De IJssel is één van de mooiste rivieren van 
Nederland. Als bewoners van de IJsselvallei willen 
we nog heel lang genieten van deze rivier in alle 
schoonheid en gezondheid. Hoe mooi zou het zijn 
als je het water uit de IJssel kan drinken!? Ons 
eigen IJsselwater! 

We willen met de IJsselvallei-bewoners het 
gesprek te hebben over wat er nodig is om de 
IJssel schoon, gezond en drinkbaar te maken en te 
houden. Natuurlijk willen we ook genieten van het 
landschap. Laat je verrassen en wandel met ons 
mee langs de IJssel van Wijhe naar Herxen! 
Onderweg testen we de waterkwaliteit en 
vertellen lokale experts van alles over de rivier, de 
oevers en de eeuwenoude verhalen. Gaandeweg 
is er voldoende ruimte voor een spontaan verhaal, 
gedicht, lied of leuk feitje over de IJssel. 
We nodigen iedereen uit om mee te wandelen. Bij 
iedere stap zorgen we dat we iets dichter bij een 
schone, gezonde en drinkbare IJssel komen! 

De start is om 11.00u bij de Loswal in Wijhe, 
aankomst in Herxen is om 16.00u. Er is een 
pendelbusje terug naar Wijhe. In de aanmelding 
graag laten weten of je hiervan gebruik wilt maken 
(€ 7,50). Aanmelden kan via een bericht aan 
ijsselfestivalwijhe@gmail.com. 

foto: Nick Boerkamp

Er is beperkt plek. Bij veel aanmeldingen 
organiseren we eenzelfde soort wandeling op 
zaterdag 31 augustus. Neem je eigen 
lunchpakketje mee, we zullen onderweg ergens 
picknicken. 
Deze wandeling wordt georganiseerd in 
samenwerking met Li An Phoa van Stichting 
Drinkable Rivers, Wim Eikelboom als IJssel-
ambassadeur en Dorien van Remmen van Van 
Remmen UV Technology. 

V.I.J.F. festival Wijhe vindt plaats op 8
september als deel van de Diekdaegen. 
Het hele programma is te vinden via 
www.vijfolstwijhe.nl  
Volg ons op instagram: @vijffestivalwijhe 

Vitale IJssel Festivals wordt mede 
mogelijk gemaakt door Gemeente Olst-
Wijhe, Provincie Overijssel, het 
Cultuurfonds en VSB Fonds 
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Nieuw seizoen concertenreeks 
Nicolaaskerk
Komende zondag 1 september begint de nieuwe 
concertserie in de Nicolaaskerk met de begaafde 
pianist Daan Oostdam

Daan Oostdam (1997) is klassiek pianist en woont in 
Amsterdam. Hij heeft een grote liefde voor het romanti-
sche pianorepertoire. Hij houdt enorm van componisten 
zoals Rachmaninov, Medtner en Chopin. Reden daar-
voor is de lyrische expressiviteit en dramatiek die in hun 
muziek te vinden is.

Daan haalt veel inspiratie 
uit de natuur. Als kind 
groeide hij op in een oude 
boerderij, en zijn ouders 
namen hem vaak mee naar 
de bergen. 
“Nog steeds trek ik de ber-
gen in of zoek het water op 
en altijd kom ik geïnspi-
reerd terug. De natuur 
helpt me om te voelen wat 

belangrijk is.”

In de afgelopen jaren heeft 
hij prijzen gewonnen op 
verschillende concoursen, 
waaronder het Prinses 
Christina Concours, Prix 
Dominique en het jong 
talenten-programma van 
ArtEZ.

In Wijhe zal Daan composi-
ties spelen van Scarlatti, 
Medtner, Skrjabin, en 
Ravel. Een verfrissende 
mooie opening van een 
nieuw muzikaal seizoen in 
de Nicolaaskerk.

Het concert begint om 
11.45 uur en de toegang is 
gratis. Inloop vanaf 11.30 
uur.
Na afl oop van het concert 
kunt u uw waardering laten 
blijken met een geldelijke 
bijdrage.

Ontdek wat het
voor jou is op

werkenbijspie.nl

Voor mij is het
werken
in het leukste

TEAM
SPIE in Wijhe

zoekt 
elektro-

monteur

SPIE_Adv Wijhe EM (130 x 190 mm).indd   1SPIE_Adv Wijhe EM (130 x 190 mm).indd   1 16-07-2024   12:4916-07-2024   12:49

RepairCafé Olst 
op vrijdag 30 augustus

De winkel van Goede Buren is weer open en dus kunt u 
ook weer bij het RepairCafé terecht, zoals gebruikelijk 
op de laatste vrijdag van de maand. Het is open van 
13.00 – 15.30 uur in de winkel, Hendrik Droststraat 22 A 
te Olst.

Met te repareren artikelen 
– van ko�  ezetapparaat tot 

tuinschaar en van lamp tot 
kledingstukken die crea-

tief hersteld kunnen- kunt 
u bij ons terecht. Maar ook 
met vragen om advies bij 
computers en laptops 
(geen Apple) . Alleen voor 
witgoed of andere grote 
apparaten hebben we de 
ruimte en de kennis niet. 
De dingen zoals hierboven 
genoemd proberen we uit 
alle macht en soms met 
vereende kracht voor u te 
repareren. En vaak heb-
ben we succes, maar soms 
lukt het ons om allerlei 
redenen niet. Maar dan 
hebben we er wel ons best 
op gedaan!
Natuurlijk is er ook gele-
genheid voor een kopje 
ko�  e of thee terwijl u 
wacht of als u nieuwsgierig 
het reparatieproces volgt. 

We hopen u te zien op de 
aangegeven datum!
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Wagenmans wonen en slapen  |  Weerdhuisweg 1 - Lemelerveld  |  T: 0572 - 371273  |  info@wagenmanswonen.nl

Extra geopend:

Zondag 29 september
van 12.00 - 17.00 uur

Let op: voor meubelen in opruiming geldt weg = weg. Druk- en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 

ONZE WOONOUTLET IS IEDERE 
VRIJDAG EN ZATERDAG GEOPEND 

VAN 10.00 tot 17.00 UUR

Constructieweg 6b in Lemelerveld

LAATSTE SALE

-25%
EXTRA
KORTING

WAGENMANS WONEN

29, 30 & 31
AUGUSTUS

LAATSTE WEEKEND 
90 JAAR SALE

De sale is in volle gang bij Wagenmans wonen en slapen. Om 
het laatste opruimingsweekend goed af te sluiten ontvang je 

-25% extra korting bovenop de actieprijs. We hebben eettafels, 
eetkamerstoelen, banken, kasten, salontafels en meer! 

Donderdag 29 augustus  09.30 - 17.30 uur
Vrijdag 30 augustus 09.30 - 21.00 uur

 Zaterdag 31 augustus  09.30 - 17.00 uur

25%
extra 

korting

SALE

LAATSTE WEEKEND 

MEER DAN

50
RELAXFAUTEUILS

DIRECT 
LEVERBAAR

-25%
extra 

korting

 Joop van der Wal, apotheker, clown

Welles, nietes

“Ja maar stel nou eens dat het waar 
zou zijn…” Misschien herkent u de 
gedachte? Dat iets zo logisch lijkt dat 
het wel bijna waar moét zijn. Of mis-
schien komt het zoveel overeen met 
uw eigen overtuiging dat u de kans dat 
het niét waar is erg onwaarschijnlijk 
vindt.
De zojuist aangehaalde gedachte 
overkwam mij bij het lezen van het 
boek Openbaring. Nee, niet het Bijbel-
boek, maar een spannende thriller met 
dezelfde titel. De fantasie van de 
schrijvers toont mij een kijk op het laat-
ste boek in de Bijbel die waar zou kun-
nen zijn. Tegelijk toont het mij de 
benepenheid van de kijk op de reali-
teit door de ogen van iemand die zijn 
eigen uitleg geeft aan de in de bijbelse 
Openbaringen beschreven visioenen 
op wat men de eindtijd noemt. Die 
eindtijd heeft er al veel mensen toe 
gebracht om achter de Grote Leider 
van de sekte aan bijvoorbeeld op een 
bepaalde dag op een berg te gaan zit-
ten. Daar zou je dichter bij de hemel 
zijn op het moment dat het Laatste 
Oordeel wordt uitgesproken… Tot nu 
toe zijn al die voorspellingen van het 
einde van de wereld nog op niets uit-
gelopen. Aan het einde van de voor-
spelde dag keerde de teleurgestelde 
goegemeente gewoon weer terug 
naar huis. 
De ‘ja maar stel nou eens dat het waar 
zou zijn’ laat mensen beslissingen 

nemen op basis van angst. Men is 
bang voor wat er komen gaat, mis-
schien wel vanwege het leven dat men 
tot dan toe heeft geleid. Alleen de bes-
ten gaan naar de hemel en waar de 
rest dan mag blijven? We maken ons-
zelf bang voor de hel en verdoemenis 
die vanaf heel veel kansels over de 
hoofden van de beminde gelovigen is 
uitgestort. In een ander boek dat ik las 
opperde een oude wijze man dat een 
goed leven en een slecht leven uitein-
delijk op dezelfde plaats hun einde 
vinden. Zijn pleidooi voor het leven 
hield in dat je er in de tijd die je hebt 
dus maar beter iets leuks van kunt 
maken. Je kunt jezelf beter, groter, 
mooier vinden dan een mede-mens, je 
hebt daar niets aan. Gewoon omdat je 
uiteindelijk op dezelfde plek terecht-
komt. 
Ook bij dit tweede boek en bij deze 
uitspraken van die ‘wijze man’ moet ik 
in gedachten houden dat ze ontspro-
ten zijn aan het brein van een schrijver. 
Schrijvers en mensen die bezig zijn 
met taal kunnen (en mogen?) een 
loopje nemen met de realiteit. Het is 
en blijft aan de lezer om al of niet ach-
ter de geschetste werkelijkheid aan te 
lopen. En zoals altijd is het aan jezelf 
om te blijven nadenken: blind volgen is 
uit den boze! Naast een ‘ja maar wat 
als het waar is’ hoort wat mij betreft 
altijd een ‘maar wat nou als het niét 
waar is’.

Geschiedenis van de Dijk (2)
Door Willem Koetsenruijter

Bronnen (om verder te lezen):
• Spek, Th. e.a., Van de Hunnepe tot de zee 

(IJsselakademie, Kampen 1996)
• Waterschap Drenths Overijsselse Delta, 
 Het verhaal van de dijk tussen Zwolle en Olst. 

(Bosch/Slabbers, 2017)

Fotografi e: Jasper Hutten

Anno 1752: van particulier naar overheid
Een dijk is door mensen aangelegd en geen natuurverschijnsel. 
Aanleg, verbreding, rechttrekken; de afgelopen eeuwen is onze 
dijk voortdurend veranderd. De komende jaren wordt de dijk bij 
Olst verzwaard; nodig vanwege grilliger waterstanden. Dat bete-
kent veranderingen in het landschap. Dergelijke veranderingen 
zijn van alle tijden. In drie artikelen blikken we terug op de 
geschiedenis van de dijk in onze gemeente. Deze week afl evering 
2: gemeenmaking van de dijken.

Nadat er in de 13e en 14e eeuw 
een dijkstelsel was aangelegd, 
had dat tot gevolg dat het achter-
land niet meer zomaar op de 
rivier kon afwateren. Daarom 
werden er zogenoemde weterin-
gen (zoals de Soestwetering en 
de Zandwetering) aangelegd: via 
deze kanalen kon het water in de 
IJssel geloosd worden. Inmid-
dels waren ook de kribben aan-
gelegd om te voorkomen dat het 
rivierwater de bochten te zeer 
uitholde. Het beheer was in han-
den van aanliggende boerde-
rijen die elk een stuk dijk onder 
hun hoede hadden. Dat systeem 
heeft lang bestaan, maar je kunt 
je voorstellen dat niet iedereen 
die taak altijd even serieus nam. 
Oorlogen zorgden ervoor dat de 
rol van een overheid bij het 
beheer lang op een laag pitje 
stond.

Zandplaten
In de 17e en 18e eeuw zag de IJs-
sel er nog heel anders uit dan nu. 
Theo Spek concludeert in zijn 
boek over de geschiedenis van 
het waterschap Salland dat de 
grote rivieren in ons land tot in de 
19e eeuw eigenlijk helemaal niet 
beheerd werden. Het lokale 
bestuur ging wél over de uiter-
waarden, maar niet over de rivier. 
Die rivier had nog steeds talloze 
zandplaten en ondieptes, wat 
niet bepaald gunstig was voor 
de afwatering en het scheep-
vaartverkeer. Het water stond 

vaak erg laag en in het bekende 
rampjaar 1672 trokken de troe-
pen van Lodewijk de 14e bijvoor-
beeld moeiteloos over de droog-
gevallen IJssel. Het systeem 
waarbij iedere aanliggende 
hoeve een stuk dijk onderhield 
(verhoefslaging) werkte steeds 
minder goed.

Centraal gezag
In 1752 begon die situatie te ver-
anderen. De vele dijkdoorbraken 
maakten duidelijk dat het sys-
teem van verhoefslaging niet 
werkte. In plaats van dat aanlig-
gende landerijen zelf de dijk 
onderhielden, zouden ze een 
bijdrage aan het onderhoud 
moeten gaan betalen aan de 
dijkstoel, een soort waterschap 
uit de 18e eeuw. Dat ging echter 
niet zonder slag of stoot en het 
zou tot na 1795 duren voor er 
een werkend systeem was waar-
bij een overheid het dijkonder-
houd verrichtte. Pas ten tijde van 
de Bataafse republiek werd een 
stelsel met een krachtig centraal 
gezag ingevoerd. En met de dij-
kwet van 1810 werd dat beheer 
in de wet verankerd en kreeg het 
dijkbeheer een vorm die enigs-
zins lijkt op wat we nu hebben. 
Twee grote overstromingen (in 
1809 en 1825) versnelden dit 
proces. 

Volgende afl evering (3): 
Zeulen met bakken zand

Dijkpalen markeerden 
de stukken dijk die per 
aanliggende boerderij 
onderhouden moesten 
worden. Er zijn er nog 
een paar over, zoals 
deze langs de 
Sallandse IJsseldijk, 
1 kilometer ten zuiden 
van de zuidelijke kolk 
van de Harculocentrale.

Bijzondere Theatervoorstelling 
‘Het landschap spreekt’

Op zondagmiddag 1 september staat een bijzondere thea-
tervoorstelling op stapel. Om 15.00 uur is de uitvoering bij 
Johan Jonker en Guusta Zuurbier op Hof van Duur, Dams-
hoekweg in Den Nul.
 
‘Het landschap spreekt’ is 
een audiovoorstelling: bij 
binnenkomst krijgt ieder-
een een koptelefoon en 
maakt zo een vergadering 
van planten en dieren mee. 
Die moeten het zien te 
rooien nu de mensen zijn 
verdwenen. Ook krijgt de 
toeschouwer via de kopte-
lefoon instructies om 
samen aan een nieuw eco-
systeem te bouwen. Als 
bever, mier, schimmel, eik, 
worm, etc.
Ga het beleven, horen en 

zien. Kom ruim op tijd en 
hou er rekening mee dat 
het buiten is. Voor mensen 
met hoorapparaten hebben 
we aangepaste voorzienin-
gen. De stemmen van de 
‘spelers’ zijn ingesproken 
door een grote groep 
bewoners van de IJsselval-
lei. U zult iets bijzonders 
meemaken. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.deijs-
selanders.nl 

Deze voorstelling wordt 
opgevoerd in samenwer-

king met Stichting IJssel-
hoeven. Wat het project De 
IJssel Anders verder nog 
doet? We verzamelden ver-
halen voor de website deijs-
selanders.nl. We maakten 
wandelingen, onder andere 
langs de IJzer in Vlaande-
ren. En op zaterdag 7 sep-
tember in Windesheim-Her-
xen. Ook daarvoor kan je je 
opgeven via de website 
www.deijsselanders.nl. 
En we schrijven een aantal 
brochures. De eerste krijgt 
u uitgereikt bij de voorstel-
ling. 
Ga het dus meemaken op 
zondagmiddag 1 septem-
ber in Den Nul !! Er zijn nu 
nog kaarten. 
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spelde dag keerde de teleurgestelde 
goegemeente gewoon weer terug 
naar huis. 
De ‘ja maar stel nou eens dat het waar 
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nemen op basis van angst. Men is 
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schien wel vanwege het leven dat men 
tot dan toe heeft geleid. Alleen de bes-
ten gaan naar de hemel en waar de 
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zelf bang voor de hel en verdoemenis 
die vanaf heel veel kansels over de 
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opperde een oude wijze man dat een 
goed leven en een slecht leven uitein-
delijk op dezelfde plaats hun einde 
vinden. Zijn pleidooi voor het leven 
hield in dat je er in de tijd die je hebt 
dus maar beter iets leuks van kunt 
maken. Je kunt jezelf beter, groter, 
mooier vinden dan een mede-mens, je 
hebt daar niets aan. Gewoon omdat je 
uiteindelijk op dezelfde plek terecht-
komt. 
Ook bij dit tweede boek en bij deze 
uitspraken van die ‘wijze man’ moet ik 
in gedachten houden dat ze ontspro-
ten zijn aan het brein van een schrijver. 
Schrijvers en mensen die bezig zijn 
met taal kunnen (en mogen?) een 
loopje nemen met de realiteit. Het is 
en blijft aan de lezer om al of niet ach-
ter de geschetste werkelijkheid aan te 
lopen. En zoals altijd is het aan jezelf 
om te blijven nadenken: blind volgen is 
uit den boze! Naast een ‘ja maar wat 
als het waar is’ hoort wat mij betreft 
altijd een ‘maar wat nou als het niét 
waar is’.
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Nadat er in de 13e en 14e eeuw 
een dijkstelsel was aangelegd, 
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rivier kon afwateren. Daarom 
werden er zogenoemde weterin-
gen (zoals de Soestwetering en 
de Zandwetering) aangelegd: via 
deze kanalen kon het water in de 
IJssel geloosd worden. Inmid-
dels waren ook de kribben aan-
gelegd om te voorkomen dat het 
rivierwater de bochten te zeer 
uitholde. Het beheer was in han-
den van aanliggende boerde-
rijen die elk een stuk dijk onder 
hun hoede hadden. Dat systeem 
heeft lang bestaan, maar je kunt 
je voorstellen dat niet iedereen 
die taak altijd even serieus nam. 
Oorlogen zorgden ervoor dat de 
rol van een overheid bij het 
beheer lang op een laag pitje 
stond.

Zandplaten
In de 17e en 18e eeuw zag de IJs-
sel er nog heel anders uit dan nu. 
Theo Spek concludeert in zijn 
boek over de geschiedenis van 
het waterschap Salland dat de 
grote rivieren in ons land tot in de 
19e eeuw eigenlijk helemaal niet 
beheerd werden. Het lokale 
bestuur ging wél over de uiter-
waarden, maar niet over de rivier. 
Die rivier had nog steeds talloze 
zandplaten en ondieptes, wat 
niet bepaald gunstig was voor 
de afwatering en het scheep-
vaartverkeer. Het water stond 

vaak erg laag en in het bekende 
rampjaar 1672 trokken de troe-
pen van Lodewijk de 14e bijvoor-
beeld moeiteloos over de droog-
gevallen IJssel. Het systeem 
waarbij iedere aanliggende 
hoeve een stuk dijk onderhield 
(verhoefslaging) werkte steeds 
minder goed.

Centraal gezag
In 1752 begon die situatie te ver-
anderen. De vele dijkdoorbraken 
maakten duidelijk dat het sys-
teem van verhoefslaging niet 
werkte. In plaats van dat aanlig-
gende landerijen zelf de dijk 
onderhielden, zouden ze een 
bijdrage aan het onderhoud 
moeten gaan betalen aan de 
dijkstoel, een soort waterschap 
uit de 18e eeuw. Dat ging echter 
niet zonder slag of stoot en het 
zou tot na 1795 duren voor er 
een werkend systeem was waar-
bij een overheid het dijkonder-
houd verrichtte. Pas ten tijde van 
de Bataafse republiek werd een 
stelsel met een krachtig centraal 
gezag ingevoerd. En met de dij-
kwet van 1810 werd dat beheer 
in de wet verankerd en kreeg het 
dijkbeheer een vorm die enigs-
zins lijkt op wat we nu hebben. 
Twee grote overstromingen (in 
1809 en 1825) versnelden dit 
proces. 

Volgende afl evering (3): 
Zeulen met bakken zand

Dijkpalen markeerden 
de stukken dijk die per 
aanliggende boerderij 
onderhouden moesten 
worden. Er zijn er nog 
een paar over, zoals 
deze langs de 
Sallandse IJsseldijk, 
1 kilometer ten zuiden 
van de zuidelijke kolk 
van de Harculocentrale.

Bijzondere Theatervoorstelling 
‘Het landschap spreekt’

Op zondagmiddag 1 september staat een bijzondere thea-
tervoorstelling op stapel. Om 15.00 uur is de uitvoering bij 
Johan Jonker en Guusta Zuurbier op Hof van Duur, Dams-
hoekweg in Den Nul.
 
‘Het landschap spreekt’ is 
een audiovoorstelling: bij 
binnenkomst krijgt ieder-
een een koptelefoon en 
maakt zo een vergadering 
van planten en dieren mee. 
Die moeten het zien te 
rooien nu de mensen zijn 
verdwenen. Ook krijgt de 
toeschouwer via de kopte-
lefoon instructies om 
samen aan een nieuw eco-
systeem te bouwen. Als 
bever, mier, schimmel, eik, 
worm, etc.
Ga het beleven, horen en 

zien. Kom ruim op tijd en 
hou er rekening mee dat 
het buiten is. Voor mensen 
met hoorapparaten hebben 
we aangepaste voorzienin-
gen. De stemmen van de 
‘spelers’ zijn ingesproken 
door een grote groep 
bewoners van de IJsselval-
lei. U zult iets bijzonders 
meemaken. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.deijs-
selanders.nl 

Deze voorstelling wordt 
opgevoerd in samenwer-

king met Stichting IJssel-
hoeven. Wat het project De 
IJssel Anders verder nog 
doet? We verzamelden ver-
halen voor de website deijs-
selanders.nl. We maakten 
wandelingen, onder andere 
langs de IJzer in Vlaande-
ren. En op zaterdag 7 sep-
tember in Windesheim-Her-
xen. Ook daarvoor kan je je 
opgeven via de website 
www.deijsselanders.nl. 
En we schrijven een aantal 
brochures. De eerste krijgt 
u uitgereikt bij de voorstel-
ling. 
Ga het dus meemaken op 
zondagmiddag 1 septem-
ber in Den Nul !! Er zijn nu 
nog kaarten. 
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Uw betrouwbare vakman
Voor al uw schilder werkzaamheden

Wij zoeken voor Kira een leuke nieuwe baas die rustig woont, 
een woonwijk is niet echt geschikt voor Kira. Een baas die net als Kira 

het uitlaten met een muilkorf geen probleem vindt.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 

www.dierenasielzwolle.nl of bellen met 038-4601784.

WARM NEST GEZOCHT

EVEN VOORSTELLEN:

Naam: Kira
Grootte: Groot
Geslacht: Teef

Geboren: 4 mei 2017
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Drukkerij 
de Kroon

Drukkerij de Kroon

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk

Spoorstraat 15 | 8121 CK Olst | 0570 561 325
info@dekroonolst.nl | www.dekroonolst.nl

De afgelopen 60 jaar is het gebouw van de openbare 
school een vertrouwd gezicht geweest op de Boskamp. 
Honderden kinderen hebben hun schooltijd doorge-
bracht op de openbare school, of op Jenaplanschool de 
Klimboom (nu Opwaardz). Hier is plezier gemaakt, is 
geleerd, zijn kinderen gegroeid, zijn vriendschappen 
gesloten, ruzies opgelost en hebben we mooie avontu-
ren beleefd.

Een paar jaar geleden 
kwam het gebouw aan de 
Dahliastraat leeg te staan, 
met het vertrek van de 
openbare school 
Opwaardz naar Olst. Fijn, 

dat Overkempe hier tijde-
lijk de werkplaats heeft 
kunnen onderbrengen. 
Daardoor was het gebouw 
weer tijdelijk gevuld.

In september van dit jaar 
wordt de start gegeven 
voor het a� reken van het 
schoolgebouw en het 
bouwrijp maken van de 
omgeving. Over niet al te 
lange tijd start dan de 
bouw van een prachtige 
nieuwe woonwijk, deels 
voor een groep jongvol-
wassenen, die hun jeugd 
op de Boskamp hebben 
doorgebracht.

Het vertrek van Opwaardz 

is redelijk plotseling 
gegaan voor de buurtbe-
woners. Er is geen o�  cieel 
afscheid geweest voor 
oud-leerlingen. Daar willen 
we graag verandering in 
brengen.

Op maandagavond 9 sep-
tember wordt de school 
nog één keer opengesteld 
voor belangstellenden. 
Tussen 19.00 en 20.00 
uur kun je door het 
gebouw heen lopen en 
samen  herinneringen 
ophalen. Kom wanneer je 
zin en gelegenheid hebt. 
Je hoeft je niet op te geven 
voor deze avond.
We bedanken de 
gemeente Olst-Wijhe voor 
het mogelijk maken van 
deze avond.

Heb je mooie herinnerin-
gen aan deze plek, of foto’s 
van vroeger? Mail ze dan 
naar de Dorpskrant Bos-
kamp (dorpskrantbos-
kamp@gmail.com). Het lijkt 
ons mooi, om samen het 
verhaal van deze plek te 
vertellen.

Marijon Ohm en Liane Wol-
ters, Belangengroep Beter 
Boskamp

Door Liesbeth van Binsbergen – Ziere

Op 1 september is het vijf jaar geleden dat Mirjam (58) 
gastouderopvang ‘Wijsneusjes’ startte. Zus Jacqueline 
vond dat dit lustrum wel een artikel in de Huis aan Huis 
Reklamix waard was en stuurde een mail naar de redactie 
van dit blad. Een heel leuke verrassing voor Mirjam. Ze 
komt uit Deventer, en woont sinds vijf jaar met haar man in 
Wijhe, ze hebben samen twee kinderen, een zoon (28) en 
een dochter (25), en sinds anderhalf jaar een kleindochter. 
 
Na 30 jaar in het kleuteron-
derwijs te hebben gewerkt, 
waarvan 29 jaar op Obs 
Slingerbos in Diepenveen, 
ontstond bij Mirjam het idee 
om eens wat anders te 

gaan doen. “Het was een 
ontzettend leuke tijd, heer-
lijk met de kinderen, en ik 
kende het halve dorp, op 
een gegeven moment 
kreeg ik kinderen van kin-

deren in de klas. Maar de 
werkdruk werd steeds gro-
ter en ik dacht ‘als ik ooit 
nog eens wat anders wil, 
moet ik het nú doen.’ Toen 
ontstond het idee om als 
gastouder te gaan werken, 
en dat kon met mijn oplei-
ding als kleuterleidster.” 
Inmiddels is ‘Wijsneusjes’ 
erkend als leerbedrijf, dus 
ze heeft zo nu en dan een 
stagiair.
“Het werk is heel intensief, 
maar ook zó leuk. De kinde-
ren komen over het alge-

meen binnen als baby’tje 
en je ziet ze opgroeien, de 
jongste was tien weken. Ze 
blijven doorgaans totdat ze 
vier jaar zijn, sommigen blij-
ven wat langer. Meestal 
heb ik zo’n beetje tussen de 
drie en vijf kinderen. Ze 
groeien samen op, en ver-
maken zich uitstekend met 
elkaar.”
Soms maakt ze wel héél erg 
leuke dingen mee: “Toen ik 
vorig jaar terugkwam van 
vakantie stonden er twee 
kinderen met hun ouders 
klaar met zelfgebakken 
cupcakes, want ‘Mirjam was 
er weer’, zo schattig.” 
Vijf jaar ‘Wijsneusjes’ gaat 
niet ongemerkt voorbij. “Ik 
heb een uitnodigings-
kaartje gemaakt, met foto-
tjes van alle kinderen die 
hier geweest zijn de afgelo-
pen vijf jaar.  We gaan de 
hele tuin versieren, er komt 
een springkussen, en er is 
dan iemand die de kinde-
ren gaat schminken. En ik 
maak een taart met een 
a� eelding van elk kind, 
zodat ze allemaal hun eigen 
stukje kunnen opeten. We 
gaan er zaterdag 31 augus-
tus samen met de ouders 
een heel leuk feestje van 
maken.”

1e lustrum voor ‘Wijsneusjes’ in Wijhe 

Mirjam Schurink. Foto: Robert Jan Leerink.

Safe the date: Afscheid van de openbare 
school op de Boskamp op 9 september
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per stuk € 2,75

Onze specialiteiten van de smoker:  
spareribs, zeeuwsspek,  

haxe en krakauer en natuurlijk  
onze truckersbal.

Wekelijkse aanbieding op 
www.aalvink.nl

GERWIN
VAN DER LINDEN

Vennemanshoek 2, 8121 EZ Olst    |    M 06 13 92 46 87

www.klussenier.nl

Uw betrouwbare vakman
Voor al uw schilder werkzaamheden

Wij zoeken voor Kira een leuke nieuwe baas die rustig woont, 
een woonwijk is niet echt geschikt voor Kira. Een baas die net als Kira 

het uitlaten met een muilkorf geen probleem vindt.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 

www.dierenasielzwolle.nl of bellen met 038-4601784.

WARM NEST GEZOCHT

EVEN VOORSTELLEN:

Naam: Kira
Grootte: Groot
Geslacht: Teef

Geboren: 4 mei 2017

WIJ PRINTEN OOK

GROOT
FORMAAT POSTERS!

Drukkerij 
de Kroon

Drukkerij de Kroon

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk

Spoorstraat 15 | 8121 CK Olst | 0570 561 325
info@dekroonolst.nl | www.dekroonolst.nl

De afgelopen 60 jaar is het gebouw van de openbare 
school een vertrouwd gezicht geweest op de Boskamp. 
Honderden kinderen hebben hun schooltijd doorge-
bracht op de openbare school, of op Jenaplanschool de 
Klimboom (nu Opwaardz). Hier is plezier gemaakt, is 
geleerd, zijn kinderen gegroeid, zijn vriendschappen 
gesloten, ruzies opgelost en hebben we mooie avontu-
ren beleefd.

Een paar jaar geleden 
kwam het gebouw aan de 
Dahliastraat leeg te staan, 
met het vertrek van de 
openbare school 
Opwaardz naar Olst. Fijn, 

dat Overkempe hier tijde-
lijk de werkplaats heeft 
kunnen onderbrengen. 
Daardoor was het gebouw 
weer tijdelijk gevuld.

In september van dit jaar 
wordt de start gegeven 
voor het a� reken van het 
schoolgebouw en het 
bouwrijp maken van de 
omgeving. Over niet al te 
lange tijd start dan de 
bouw van een prachtige 
nieuwe woonwijk, deels 
voor een groep jongvol-
wassenen, die hun jeugd 
op de Boskamp hebben 
doorgebracht.

Het vertrek van Opwaardz 

is redelijk plotseling 
gegaan voor de buurtbe-
woners. Er is geen o�  cieel 
afscheid geweest voor 
oud-leerlingen. Daar willen 
we graag verandering in 
brengen.

Op maandagavond 9 sep-
tember wordt de school 
nog één keer opengesteld 
voor belangstellenden. 
Tussen 19.00 en 20.00 
uur kun je door het 
gebouw heen lopen en 
samen  herinneringen 
ophalen. Kom wanneer je 
zin en gelegenheid hebt. 
Je hoeft je niet op te geven 
voor deze avond.
We bedanken de 
gemeente Olst-Wijhe voor 
het mogelijk maken van 
deze avond.

Heb je mooie herinnerin-
gen aan deze plek, of foto’s 
van vroeger? Mail ze dan 
naar de Dorpskrant Bos-
kamp (dorpskrantbos-
kamp@gmail.com). Het lijkt 
ons mooi, om samen het 
verhaal van deze plek te 
vertellen.

Marijon Ohm en Liane Wol-
ters, Belangengroep Beter 
Boskamp

Door Liesbeth van Binsbergen – Ziere

Op 1 september is het vijf jaar geleden dat Mirjam (58) 
gastouderopvang ‘Wijsneusjes’ startte. Zus Jacqueline 
vond dat dit lustrum wel een artikel in de Huis aan Huis 
Reklamix waard was en stuurde een mail naar de redactie 
van dit blad. Een heel leuke verrassing voor Mirjam. Ze 
komt uit Deventer, en woont sinds vijf jaar met haar man in 
Wijhe, ze hebben samen twee kinderen, een zoon (28) en 
een dochter (25), en sinds anderhalf jaar een kleindochter. 
 
Na 30 jaar in het kleuteron-
derwijs te hebben gewerkt, 
waarvan 29 jaar op Obs 
Slingerbos in Diepenveen, 
ontstond bij Mirjam het idee 
om eens wat anders te 

gaan doen. “Het was een 
ontzettend leuke tijd, heer-
lijk met de kinderen, en ik 
kende het halve dorp, op 
een gegeven moment 
kreeg ik kinderen van kin-

deren in de klas. Maar de 
werkdruk werd steeds gro-
ter en ik dacht ‘als ik ooit 
nog eens wat anders wil, 
moet ik het nú doen.’ Toen 
ontstond het idee om als 
gastouder te gaan werken, 
en dat kon met mijn oplei-
ding als kleuterleidster.” 
Inmiddels is ‘Wijsneusjes’ 
erkend als leerbedrijf, dus 
ze heeft zo nu en dan een 
stagiair.
“Het werk is heel intensief, 
maar ook zó leuk. De kinde-
ren komen over het alge-

meen binnen als baby’tje 
en je ziet ze opgroeien, de 
jongste was tien weken. Ze 
blijven doorgaans totdat ze 
vier jaar zijn, sommigen blij-
ven wat langer. Meestal 
heb ik zo’n beetje tussen de 
drie en vijf kinderen. Ze 
groeien samen op, en ver-
maken zich uitstekend met 
elkaar.”
Soms maakt ze wel héél erg 
leuke dingen mee: “Toen ik 
vorig jaar terugkwam van 
vakantie stonden er twee 
kinderen met hun ouders 
klaar met zelfgebakken 
cupcakes, want ‘Mirjam was 
er weer’, zo schattig.” 
Vijf jaar ‘Wijsneusjes’ gaat 
niet ongemerkt voorbij. “Ik 
heb een uitnodigings-
kaartje gemaakt, met foto-
tjes van alle kinderen die 
hier geweest zijn de afgelo-
pen vijf jaar.  We gaan de 
hele tuin versieren, er komt 
een springkussen, en er is 
dan iemand die de kinde-
ren gaat schminken. En ik 
maak een taart met een 
a� eelding van elk kind, 
zodat ze allemaal hun eigen 
stukje kunnen opeten. We 
gaan er zaterdag 31 augus-
tus samen met de ouders 
een heel leuk feestje van 
maken.”

1e lustrum voor ‘Wijsneusjes’ in Wijhe 

Mirjam Schurink. Foto: Robert Jan Leerink.

Safe the date: Afscheid van de openbare 
school op de Boskamp op 9 september
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Eerst even uitleggen wat het betekent. 
Guilty pleasure. Volgens het woorden-
boek: ‘Iets waaraan men stiekem 
genoegen beleeft, hoewel men weet 
dat het eigenlijk niet hoort; stiekeme 
geneugte; heimelijk pleziertje.’ Ik heb 
zo’n stiekem genoegen. Ik kijk naar 
B&B Vol Liefde. Een programma op RTL 
4. Het is één van de vele, vele dating-
programma’s op televisie. De bedoe-
ling van een dating-programma is niet 
om tot succesvolle dates te komen, 
maar om zo interessant, zo spectacu-
lair, zo gênant, zo spraakmakend moge-
lijke televisie te maken. Ik klikte een 
keer op 4 van de afstandsbediening en 
zag een stukje. En ik was verkocht. Ik 
wilde weten hoe het verder zou gaan. 
Voor wie het tot nu toe abracadabra is: 
In het programma ontvangen single 
B&B-houders in het buitenland gasten. 
De eigenaren zijn op zoek naar een 
partner. Na hun oproep reageerden 
potentiële geliefden. Deze komen als 
gast logeren in één van de zes B&B ’s. 
Tijdens de logeerpartij onderzoeken ze 
hoe ze de eigenaar / eigenares aan de 
haak kunnen slaan. Ik heb me afge-
vraagd waarom ik kijk en waardoor het 
zo verslavend is. Ik zit te kijken naar een 
voorstelling. En als de dialogen 
geschreven zouden zijn voor een film of 
theaterstuk, dan zou ik zeggen dat het 
over de top is. Of erg onrealistisch. Er 
zijn bizarre voorvallen; ik zie onver-
wachte wendingen in menselijk gedrag; 
ik zie onbegrijpelijke en hopeloze 
pogingen tot contact maken; ik zie aan-
trekken en afstoten tussen mensen en 
hoe ze daarmee omgaan; ik zie roman-

tische ontmoetingen, die niets waard 
blijken zodra een nieuwe gegadigde 
logé zich meldt. Eigenlijk valt er veel te 
leren over menselijk gedrag, over waar-
toe communiceren of juist niet-commu-
niceren leidt. Ja, nu zit ik het een beetje 
vanuit mijn vak te analyseren. Maar als 
ik tv kijk zit ik gewoon te genieten van 
alle onhandigheden die passeren.
Waarom noem ik dit nou een guilty 
pleasure? Omdat ik dating-program-
ma’s toch een beetje pulptelevisie 
vind? Evengoed kijk ik. Omdat ik denk 
dat mensen in mijn omgeving hier niet 
naar kijken? En ik wel. Het is, vind ik, 
goed gemaakte televisie waar volwas-
sen mensen – mag ik hopen welbewust 
- voor kiezen om aan mee te doen. 
Natuurlijk, het is van de commerciële 
televisie. Er wordt dik aan verdiend. 
Natuurlijk, de B&B-eigenaren hopen op 
extra klandizie na de uitzendingen. En 
dat mensen in mijn omgeving niet zou-
den kijken? Nou, als ik het hier en daar 
vertel hoor ik menigeen zeggen: “Oh, 
daar kijk ik ook naar.” Tja, dan is het 
geen guilty pleasure meer natuurlijk.
Ik vraag me af of deelnemers achteraf 
soms spijt krijgen van hun deelname. 
Wij krijgen toch hun onhandigheid en 
kwetsbaarheid te zien. “Maar”, zegt u 
misschien tegen mij, “Jij laat in je 
columns toch ook wel kwetsbare kan-
ten zien?” Zeker. Toch een verschil. Ik 
kies zelf welke woorden u van mij leest. 
In dat tv-programma kiest de produ-
cent wat wij te zien krijgen, niet de deel-
nemers. Toch maar een beetje guilty 
voelen tijdens het kijken dus.

Guilty pleasure

Gosse Jongstra, Fries op de Boskamp

Boutique 
Chic

O n t d e k  d e  l u x e 
b a d k a m e r t r e n d

Kom bij ons langs, wij helpen je graag met 

een persoonlijk badkamerontwerp. Of vraag 

op baderie.nl ons inspiratiemagazine aan en 

ontdek van welke trend jij gelukkig wordt.

Baderie Mulder  
Industrieweg 10, Deventer

baderie.nl

Start Vitaal Ouder in Theater-
zaal Holstohus Olst

Na een korte zomerstop zijn we op maandag 19 augus-
tus weer gestart met om de twee weken Vitaal Ouder! 
We maken de theaterzaal in het Holstohus weer hele-
maal vrij om onder andere indoor curling, koersbal, dar-
ten, boccia en nog andere spelactiviteiten te doen.

Om 10.00 uur starten we 
weer met een kop ko�  e of 
thee. Kom gezellig langs!
Vanaf maandag 2 septem-

ber om de twee weken.
Tijd: Van 10.00 tot 11.30 uur
Entree: € 2,- (incl. ko�  e/
thee) Nieuwsgierig of heb 

je vragen? Neem dan con-
tact op met: Hoeseb 
Yakob, buurtsport- & jon-
gerencoach,  06 - 39 46 22 
27 | h.yakob@uthuus.nl 

Vitaal Ouder 
om de twee weken 

op maandag.

LAAT EEN PASSEND
ADVERTENTIEPLAN
DOOR ONS ONTWERPEN

Spoorstraat 15 | 8121 CK Olst | 0570 561 325
info@dekroonolst.nl | www.dekroonolst.nl

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?

Neem vrijblijvend contact op 

ervaarhetov.nl
Ervaar het OV is een samenwerkingsverband van provincies Flevoland, 
Gelderland en Overijssel, Arriva, Blauwnet, Breng en RRReis. 

Inloopspreekuur: Reizen met OV
Heeft u vragen over het reizen met het openbaar vervoer?
OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Tijd 10:30 – 12:00
Locatie  Noaberhuus, Langstraat 69 Wijhe
Meer info ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 

Data   10 september, 
8 oktober, 
12 november en 
10 december  
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Mini’s kunt u aanleveren via de mail:

advertenties@huisaanhuisreklamix.nl
tot maandagochtend 10.00 uur.

ERVAREN SCHILDER
BIEDT ZICH AAN VOOR:

- SCHILDERWERK

- SAUZEN

- GLASWEEFSELBEHANG
TEL. 0619979999

Last van innerlijke spanning die op 
de spieren slaat? Overweeg dan 
een intuïtieve massage bij Thabita 
Massage en Energie praktijk. 

Voor meer info: www.thabita.nl 

OUD IJZER EN METALEN !
U belt en wij komen het halen

 06-13129227
 Jos Peters

 06-83949953
 Lando Kattouw

Voor al uw
OUD IJZER 
bel Kuipers: 

06-25263559 of 
06-30141813

Thomas 
schilderwerken 

Voor al uw schilderwerk
0622552063

Voordelig VERHUIZEN of woningontruiming?
Flexibele service, gecertificeerd en verzekerd!
Ook gespecialiseerd in seniorenverhuizingen.
Zie www.minimoves.nl of bel 06 1929 1929

Langstraat 49, Wijhe

De allerleukste winkel in gebruikte  
woon- en cadeau artikelen

www.rinekevoorkleur.nl

 

Wateronthardings table� en (ontkalken)
1 zak á 25kg €14.50

5 zakken á 25kg €12.50 per zak
10 zakken á 25kg €9.95 per zak 

A� alen in Wijhe. Afspraak = 0610867796 

(ontkalken)

Afspraak = 0610867796 

TUINPLANTEN 
VOLOP AANWEZIG! 

 
Rijksstraatweg 12A 
Olst, 0570-597846 

www.HolstoTuinen.nl 
 

BIOLOGISCHE 
FRUITBOMEN 
KERS, KWEEPEER

PRUIM, MISPEL 
APPEL, PEER

KAKI, ABRIKOOS
PERZIK, VIJG

KOM LANGS VAN 
DI. T/M VR. 10-17U
& ZATERDAG 9-17U

Boerderijwinkel
o.a. rundvlees van 

eigen dieren, 
aardappelen en

eieren 10 voor € 2,40

Ook waardebonnen.
koekkoekvleesverkoop.

wordpress.com
Wijheseweg 3-8121sc Olst
ook kinderopvang

DANSPROGRAMMADANSPROGRAMMA 
IN LIEFDE BEWEGEN

SEPT. T/M DEC. 2024 IN WIJHE!
WWW.CREAHEART.NL/
IN-LIEFDE-BEWEGEN

www.hollegienbloemen.nl

Eendrachtstraat 8 Olst
tel. 0570 561340

Vrolijke
zomerboeketten

*
cadeaubonnen

en meer..
**********

Volg ons ook op Facebook

Gewijzigde openingstijden 
tijdens de zomermaanden
di.t/m vr. 8.30-14.00 uur 

zat.8.30-13.00 uur
alleen voor rouwbloemwerken

wel te bereiken 
op telnr. 06 2522 9930

FIGURANTEN GEZOCHT 
voor het Anton Pieck Winterfestijn op 30-11-2024

Aanmelden bij antonpieckwinterfestijn@gmail.com

Gratis Proefles 
Dansconditie 40+

Donderdagavond 05-09-24
Van 19:30 – 20:30 uur

Dansstudio Ut Huus in Olst
Info: stichting.de.lichting@
gmail.com of 06 11054933

Gezellige vrijwilliger gezocht voor praatje en fietstocht.
Mevrouw 65 jaar uit Olst zoekt een (liefst mannelijke) vrijwilliger om 1x in 
de 2 weken samen een stuk mee te fietsen, een keer samen naar het dorp 
te gaan of een bakkie koffie bij haar thuis. Mevrouw heeft een hond en 
houdt van crime boeken lezen. Is open en eerlijk en houdt niet van rodde-
len. Spreekt jou dit aan, neem dan contact op met Karin van Luik, telefoon 
0610768340 of mail naar kvanluik@evenmens.nl

Vrijwilliger ICT Buurtbus Wijhe-Raalte.
Als buurtbusvereniging Wijhe-Raalte zijn wij op zoek naar een ICT vrijwilli-
ger die een systeem met 3-5 laptops kan beheren en onderhouden. We ge-
bruiken graag een gecombineerde cloudopslag voor al onze documenten.
Ben jij de vrijwilliger met ervaring op het gebied van o.a. Windows (netwer-
ken) en Microsoft 365 incl. OneDrive cloudopslag? Neem dan snel contact 
met ons op! Je contactpersoon is Jan Holleboom, telefoon 06-47055923 of 
mail naar info@buurtbuswijheraalte.nl

Vrijwilligerswerk iets voor jou?
Een kleine stap kan het verschil al maken! Meld je daarom aan bij Vrijwillig 
Actief. Kijk voor nog meer aanbod op www.vrijwilligactief.nl

Agenda
30-aug 19.30 Buitenlezing "Bomen langs de IJssel" 

Wim Eikelboom Brabantse Wagen/Oranjelaan Wijhe

30-aug 20.00 Toneelstuk "De nieuwe dokter" 

Tavenu Het Proathuus Langstraat 44 Wijhe

31-aug 14.00-16.00 Nicolaaskerk Wijhe open voor bezichtiging 

 Kerkstraat 15 Wijhe

1-sep 11.15 Koffieconcert 

Daan Oostdam Piano Nicolaaskerk Wijhe

1-sep 12.30 en 14.00 Rondleiding Olstergaard 

 Parkeerplaats aan de Vink Olst

Doorlopend Tijdens openingstijden Doorlopende expositie 

Diverse Kunstenaars Galerie De Verbeelding Wijhe

v.a.27-apr Tijdens openingstijden Expositie "Kinderspel" 

Historische Vereniging Wijhe Langstraat 52 Wijhe

t/m23-sep Tijdens openingstijden Schilderijen en Foto Expositie  

Moniek Peek en Karin Hulst Infocentrum IJssel Den Nul

t/m 30-sep Tijdens openingstijden Expositie"Macrofotografie" 

Fotogroep Stijl Holstohus Olst

T/m 15-sep vr en za middag Beeldende kunst expositie 

Pieta van Twist Dorpskerk Olst

T/m 15-sep Tijdens openingstijden Expositie "Iconen van het 

Platteland" Infocentrum IJssel Den Nul

T/m 19-sep Tijdens openingstijden Schilderijen Expositie  

Mala Ramcharan Gemeentehuis Wijhe

Oplossing: Zoek de 10 verschillen.

Bewoners van Weijtendaal genieten 
van hondenshow 

Zondag 18 augustus beleefden de bewoners van het 
Weijtendaal in Wijhe samen met familieleden en verzor-
gers een prachtige middag, buiten. De honden Nola, 
Blue, Goofy, Flame en Sofi e lieten met hun baasjes zien 
wat ze allemaal konden: van dansen op muziek, het van-
gen van een frisbee en voortduwen van een bal, tot ren-
nen door een tunnel en tussen paaltjes, en het springen 
over hindernissen. Meer dan honderd mensen genoten 
van de show, waarbij de acts toegelicht werden door 
Lady-hondenspeaker Karin Wijss van hondenschool De 
Harmonie in Broekland.

Opa krijgt bloemen van hond Nola en baasje Anja, initiatiefne-
mer van het evenement (samen met Tonny van de Vlekkert)

Snel en 
behendig 
gaat Flame 
tussen de 
paaltjes 
door.
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Hedenochtend meldde zich bij de Maire*,
landbouwer Jannes Gerrits uit Marle. Dit is het
verhaal dat hij deed, ongekuist en naar
waarheid opgetekend door commies Ambrosius
Koerhuis, dd. 19 oktober 1811.

“‘s Middags op 10 oktober was ik om vijf uur
met mijn roeiboot de IJssel overgestoken naar
Wijhe. Om boodschappen te doen. Ik heb
daarna een borrel gedronken in het café van
Van ‘t Ende. Rond acht uur in de avond stapte
ik op om terug naar de overkant te gaan,
richting het zandpad naar het veer. Bij het huis
van dominee Warmelo werd ik ineens staande
gehouden door twee lui met van die Franse
uniformen aan. Wat of ik wel in mijn
boodschappentas had zitten. Dat gaat ze
natuurlijk geen mieter aan, maar ik kneep
hem, dat snap je. In deze tijd vertrouw ik
iemand met een Frans uniform niet, nietwaar?
Dat snap jij als geen ander! Dus ik denk: ik
som het allemaal maar op: aardappels,
pijptabak, roggebrood, maar al toen ik bij de
kroten was aangekomen had ik een peer voor
me kop te pakken. Eén haalde zelfs een pistool
uit zijn zak en richtte dat op me, terwijl ik op
de grond lag. Ze schopten me in mijn zij en
tegen me hoofd. Ze graaide mijn tas uit mijn
hand en verdwenen in het donker. Cees
Wildboer die op mijn geschreeuw naar buiten
was gekomen, bracht me zijn huiskamer in om
wat bij te komen. Maar mijn boodschappen
was ik kwijt. Ik heb een week het bed moeten
houden met een hoofdwond en gekneusde
ribben en nu ik weer wat opgeknapt ben, kom
ik mijn verhaal doen.
        Inmiddels heb ik wel navraag gedaan. En
ik weet wie het waren. Het waren lui die heulen
met de Fransen: twee commiezen van ‘s lands
middelen uit Raalte, Nico van Schasenburg en
Freek de Bruin. 

BELASTING OF DIEFSTAL? 

zomer 2024

Historisch nieuws uit Olst, Wijhe, Boerhaar, Boskamp, Den Nul, Eikelhof, Elshof, Herxen, Marle,
Middel, Welsum, Wesepe en omstreken

een uitgave van Stichting Kunst & Cultuur Olst-Wijhe voor V.IJ.F.

Het zijn heulers met de vijand. Ze werken er notabene voor! Ik hoorde dat
ze de hele dag in Wijhe en wijde omgeving tot vervelens toe bakkers en
molenaars hebben gecontroleerd. Dat soort lui! Dat is natuurlijk niet
bepaald oude adel, hè. Niemand werkt daaraan mee, hè. Met die idiote
Franse belastingen. Het zijn eigenlijk gewoon dieven. Ze zullen wel
behoorlijk de pest in gehad hebben. Gesinus van der Horst heeft ze ‘s
middags gezien en hij heeft ze ook gezien toen ik werd neergeslagen. Ze
maken misbruik van hun positie. Ik heb een lijst met getuigen, die ik zal
opschrijven: Hermen Jan Grolleman, Martinus en Gesinus van der Horst,
Gerrit Schuurman, Jan, de knecht van Willem Krol, Hendrik, de knecht
van Willem van der Beld, Juffrouw Warmelo, Engbartus Middeldorp, Jan
Scheffers, de knecht van Engbartus Middeldorp en Jan, de zoon van Jan
Stern. Zo nu weet je wat je moet doen!“

* In de Franse tijd werden de Nederlandse gemeentediensten vervangen door een Maire met
commiezen. Vaak Nederlanders in dienst van de Fransen. De schout werd ontslagen.
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Een mooi verhaal, maar wat is het voor
een kruis? In de late middeleeuwen was
het gebruik om als onderdeel van een
verzoeningsritueel tussen de familie van
een slachtoffer en dader op de plaats van
de doodslag een gedenkteken op te richten.
Er zijn op veel meer plekken in de lage
landen zulke kruizen opgericht. Maar of
Johannes Lueckens daadwerkelijk
vermoord is, blijft onzeker. Hij kan ook
verongelukt zijn, waarna men ter
nagedachtenis een kruis geplaatst heeft. Of
het slachtoffer zijn geweest van
oorlogsgeweld. Hoe het ook zij, het kruis
blijft tot de verbeelding spreken. En het
zal tot in de eeuwen der eeuwen blijven
staan, want armoede en verbrand vee,
daar zit niemand op te wachten. En het
staat verder niet in de weg. 

Het kruis

Zie, midden in het welig veld
waar niemand het heeft opgesteld,
rijst eenzaam, machtig, kaal en struis
het oud-verweerde steenen kruis.

Wie heeft het kruis hier neergezet? 
symbool van hoogste levenwet? …
Geen sterveling die antwoord weet,
het kruis schendt nimmer zwijgeneed…

Geen landsman te beroeren waagt
het kruis dat d’akker willig draagt;
zijn strengheid blijft onaangetast,
deemoedig draagt het land de last.

Uit ieders levensakker rijst
het kruis, dat naar de hemel wijst:
En nimmer wrikke mensenhand
aan ‘t kruis dat God daar heeft geplant.

A.J. Luyt, Deventer, 1914

Lees over het Stenen Kruis bij Olst en meer dan
dertig andere oude moordkruisen het boek
Historische Moordkruisen in Nederland - Bid
voor die sele van René ten Dam (2017). Zie
ook RTV-Oost over het stenen kruis van de
Eikelhof en de website mijnstadmijndorp.

In een weiland aan de Boxbergerweg staat
een verweerd zandstenen kruis. In de steen
zijn een tekst en een wapenschild gebeiteld.
De tekst vraagt voorbijgangers te bidden
voor de zielerust van Johan Lueckens die
gestorven zou zijn in 1493. 

Int jaer ons Heren MCCCC en XCIII de
donredagh na Sinte Michael daghe doe
staerf heer Johan Lueckens. Bid voor de
sele.

Wie deze Johan Lueckens was, is
onduidelijk. Het ene verhaal vertelt over
een monnik die op deze plek werd
vermoord, een ander verhaal zegt een
misdadiger die werd terechtgesteld.

Volgens de overlevering rust er een vloek
op het kruis en iedereen die het probeert te
verplaatsen zal daar onherroepelijk de
vreselijke gevolgen van ondervinden. Mans
Verdink, die vlak bij het kruis woonde,
vertelde ooit voor omroep Oost hoe er
vreemde dingen gebeurden toen het kruis
werd gerestaureerd: "De hond belandde in
de mestput en terwijl mijn vader de hond
wilde helpen beet de hond zijn vinger eraf."
De bekendste legende rondom het kruis is
het verhaal van de rover Pier die door een
heks verleid wordt om zijn ziel aan de
duivel te verkopen. De heks, vermomd als
jong meisje, verleidt Pier en hij tekent met
zijn bloed een verbond met de duivel.

HET STENEN KRUIS OP DE
EIKELHOF
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Pier stelt één voorwaarde aan het contract:
als men na zijn dood een kruis op zijn graf
plaatst, dan behoudt hij zijn ziel. Na de
ondertekening laat de heks hem echter
vallen als een baksteen en ze vertrekt met
de duivel, Pier in blinde woede
achterlatend. 
        Pier zet zijn leven van rooftochten
voort en mishandelt en moordt alsof het
een lust is. Tijdens één van zijn
zwerftochten wordt Pier verliefd op het
jonge meisje Margien. Tussen beiden
ontwikkelt zich iets moois en ze belooft
hem een kruis op te richten, mocht hij ooit
sterven. De heks krijgt hier lucht van en
vermomt zich als ridder. Pier gaat de strijd
aan, maar hij wordt al snel geveld door de
heks die hem het zwaard door de keel
steekt. De heks gaat op weg om de duivel
het goede nieuws te vertellen, terwijl
Margien, overmand door verdriet, met haar
blote handen een graf graaft.
        Met het zwaard houwt ze een stenen
kruis en plaatst het op het graf van Pier.
Als de duivel het aanschouwt, weent hij.
Het bliksemt boven het kruis.

Volgens de overlevering dient het kruis
eeuwig te blijven staan. Wanneer het kruis
zou worden verwijderd, zullen de dorpen in
de omgeving door vlammen geteisterd
worden, het vee levend verbranden en zal
de bevolking tot armoede vervallen!
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In 1998 is de katholieke begraafplaats
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Plengoffers
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SPEKZWENDEL IN DEVENTER:
BOOT GESTENIGD
Maart 1873

Afgelopen week werd melding gemaakt van
een omvangrijke spekzwendel, uitlopende
op rellen in de Deventer haven. Alles om
een zij spek van zes kilo. Wat was er
gebeurd?

De Wijhese Slager Hendrik Jan van Drecht
verstuurt via de haven van Deventer met
het stoomschip Emilie onder gezagvoering
van kapitein Bolderman 105 kilo spek naar
Rotterdam. Vier zijden voor de firma
Kamman met een gezamenlijk gewicht van
22 kg en 15 zijden spek met een
gezamenlijk gewicht van 83 kilo bestemd
voor slager van Hoorn. Bij het klaarmaken
van de vrachtbrieven maakt Van Drecht
echter een fout en hij vult voor de partij
van Van Hoorn geen 15 maar 14 zijden in,
maar wel het correcte gewicht van 83 kilo. 
De opmerkzame kapitein Bolderman ziet
tijdens het inklaren de fout, maar zegt
niets. Onderweg naar Rotterdam drukt hij
de grootste zijde spek achterover en stelt
die veilig onder zijn roef. 
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“Zo, nu zijn het er 14 en klopt het met de
vrachtbrief,” moet hij gedacht hebben.
Maar hij had pech. In de Rotterdamse
haven worden de vrachtbrieven en het
gewicht gecontroleerd en er wordt
geconcludeerd dat er zes kilo ontbreekt
aan de lading en de boel wordt
teruggestuurd met de mededeling dat het
opgegeven gewicht niet klopt.

Naar aantallen kijken de
havenautoriteiten blijkbaar niet.
Kapitein Bolderman is woest, want hij
moet nu met dezelfde lading weer terug.
Zwaar weer speelt hem parten op de
terugweg en de zending komt doorweekt
in Wijhe weer aan. Van Drecht schakelt
ondertussen de politie in. Die is
Bolderman al snel op het spoor: hij is
natuurlijk verdachte nummer één. Na
enig aandringen bekent hij met een slim
gevonden redenering: “Ik moet volgens
de vrachtbrief 14 zijden spek afleveren.
Dat heb ik gedaan. Als ik bij een vracht
tekort kom, moet ik dat bijleggen, dus
als ik overhoud, lijkt het me redelijk dat
ik dat dan ook zelf houd.” Bewijs is er
echter niet, huiszoeking op het schip acht
de schout een te zwaar middel. “Het gaat
maar om een zij spek!” Maar dan is er
buiten de pers gerekend. En buiten de
Wijhenaren en de Olstenaren: kom niet
aan hun spek! De ongeregeldheden
liepen op een dag zo hoog op dat
omstanders stenen uit de kade trokken
en die naar het schip gooiden. Dat vond
de politie wel een moment om in te
grijpen. Tegen Bolderman werd
strafvervolging ingesteld en de zij spek
werd uit zijn roef gehaald. Tenminste,
dat wat er nog van over was. Het
stoomschip Emilie ging een tijdje aan de
ketting en Bolderman een paar weken op
water en brood. Zonder spek! 

DE HEILIGE EIK VAN DE
WEZENBURG

zomer 2024

Het landgoed werd een pelgrimsoord en
algauw werd er naast de eik een kapelletje
gebouwd. Ieder jaar trokken duizenden
pelgrims naar de plek van het gebeurde om
de eik te vereren. 

Gereformeerde predikanten wilden dat er
snel een einde zou komen aan de
bijgelovige bezoeken van katholieke
bedevaartgangers aan de heilige eik. Toch
duurde het tot in de tweede helft van de
17e eeuw tot de Drost van Salland genoeg
kreeg van al die katholieken en hij liet het
kapelletje slopen en de eik omhakken. En
daarom is alleen dit verhaal nog over. En
het Duuvelsbosje, langs het pad van de
kerk naar de Wesenberg. Daar is het nog
steeds niet pluis.

De legende van de Heilige Boom bij Wijhe
is in 1924 door A. van Welsen tot een
historische schets verwerkt en in het
Overijselsch Dagblad gepubliceerd onder
de titel De Heilige Boom van Wiehe.
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De straatnaam De Wesenberg bij
Broekland herinnert nog aan het kasteel en
het landgoed dat daar ooit heeft gestaan.
Bij een bosje dat alleen via een voetpad te
bereiken is, staat nog een bordje dat
herinnert aan een gruwelijke gebeurtenis.
De lokale bewoners mijden het bosje. Het is
lang geleden, maar het is er nog steeds niet
pluis.

Het landgoed Wezenburg had veel
personeel in dienst: van boerenknechten,
tuinmannen, keukenpersoneel,
gouvernantes, opzieners tot huisknechten
en werkmeiden. Een van die werkmeiden
was een struise Sallandse. Laten we haar
Geeske noemen. Knecht Hendrik, had al
lang een oogje op haar. Maar, goed, hoe
gaan die dingen? Het is een vaak verteld
verhaal: Geeske zag Hendrik niet staan.
Hoe hij ook opvallend door de keuken
manoeuvreerde met de boodschappen die
hij in de stad had gehaald, hoe hij haar ook
met zijn flauwe grappen aan het lachen
probeerde te krijgen, Geeske had wel wat
anders aan haar hoofd. En bovendien vond
ze Hendrik een lomperik die - om het zacht
uit te drukken - niet fris rook. Ze
besteedde dan ook geen enkele aandacht
aan hem. En juist omdat Hendrik
genegeerd werd, raakte hij steeds meer
bezeten van de pronte Geeske. Hij sliep er
slecht van en steeds vaker zag men hem in
herberg de Brabantsche Wagen in Wijhe,
waar hij zijn liefdesverdriet trachtte te
verzachten met grote hoeveelheden drank.

Op een winterse namiddag - het was al
donker - kwam Geeske terug van het Lof.
Ze liep van de kerk in Wijhe naar de
Wezenburg. En in het bosje uit het begin
van dit verhaal sprong Hendrik ineens het
pad op: of ze zijn vrouw wilde worden, riep
hij met dubbele tong. 

Boven zijn toch al niet zo frisse geur, rook
Geeske de jenever. Ze hoefde niet lang na
te denken: “Boerenpummel! Wat haal je je
in je hoofd? Ben je wel goed wijs?” vroeg
ze.

De volgende ochtend kwam Geeske niet
opdagen in de keuken om de ochtendwas te
doen. En enkele uren later bereikte
vreselijk nieuws het kasteel: Geeske was
dood gevonden in de bosjes langs het pad
van de kerk naar Wezenburg.  

De volgende dag kwam de pastoor van
Wijhe op bezoek bij Hendrik: “We hebben
gerede vermoedens dat jij Geeske hebt
vermoord,” zei hij. Hendrik rolde met zijn
ogen en trok een eikenhouten spaak uit een
wagenwiel. Hij stak de spaak in de grond
en zei: “Dit dode hout gaat leven en krijgt
blad, als ik schuldig zou zijn.” Dat had hij
beter niet kunnen doen. Binnen enkele
dagen kreeg de spaak bladeren en niet lang
daarna stond er een jonge eik. Voor
Hendrik zat er niets anders op dan te
bekennen. En de knecht werd opgehangen.

Daar waar ooit de heilige eik en kapel stonden bevindt zich nu het duuvelsbosje. De geest
van Hendrik dwaalt er nog rond. Een flinke landarbeider uit de buurt 'die veur de duvel
nog niet bang was' is een keer ’s nachts het bosje ingegaan om de geest het zwijgen op te
leggen. Hij heeft daarna nooit meer gepraat. 
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Geeske noemen. Knecht Hendrik, had al
lang een oogje op haar. Maar, goed, hoe
gaan die dingen? Het is een vaak verteld
verhaal: Geeske zag Hendrik niet staan.
Hoe hij ook opvallend door de keuken
manoeuvreerde met de boodschappen die
hij in de stad had gehaald, hoe hij haar ook
met zijn flauwe grappen aan het lachen
probeerde te krijgen, Geeske had wel wat
anders aan haar hoofd. En bovendien vond
ze Hendrik een lomperik die - om het zacht
uit te drukken - niet fris rook. Ze
besteedde dan ook geen enkele aandacht
aan hem. En juist omdat Hendrik
genegeerd werd, raakte hij steeds meer
bezeten van de pronte Geeske. Hij sliep er
slecht van en steeds vaker zag men hem in
herberg de Brabantsche Wagen in Wijhe,
waar hij zijn liefdesverdriet trachtte te
verzachten met grote hoeveelheden drank.

Op een winterse namiddag - het was al
donker - kwam Geeske terug van het Lof.
Ze liep van de kerk in Wijhe naar de
Wezenburg. En in het bosje uit het begin
van dit verhaal sprong Hendrik ineens het
pad op: of ze zijn vrouw wilde worden, riep
hij met dubbele tong. 

Boven zijn toch al niet zo frisse geur, rook
Geeske de jenever. Ze hoefde niet lang na
te denken: “Boerenpummel! Wat haal je je
in je hoofd? Ben je wel goed wijs?” vroeg
ze.

De volgende ochtend kwam Geeske niet
opdagen in de keuken om de ochtendwas te
doen. En enkele uren later bereikte
vreselijk nieuws het kasteel: Geeske was
dood gevonden in de bosjes langs het pad
van de kerk naar Wezenburg.  

De volgende dag kwam de pastoor van
Wijhe op bezoek bij Hendrik: “We hebben
gerede vermoedens dat jij Geeske hebt
vermoord,” zei hij. Hendrik rolde met zijn
ogen en trok een eikenhouten spaak uit een
wagenwiel. Hij stak de spaak in de grond
en zei: “Dit dode hout gaat leven en krijgt
blad, als ik schuldig zou zijn.” Dat had hij
beter niet kunnen doen. Binnen enkele
dagen kreeg de spaak bladeren en niet lang
daarna stond er een jonge eik. Voor
Hendrik zat er niets anders op dan te
bekennen. En de knecht werd opgehangen.

Daar waar ooit de heilige eik en kapel stonden bevindt zich nu het duuvelsbosje. De geest
van Hendrik dwaalt er nog rond. Een flinke landarbeider uit de buurt 'die veur de duvel
nog niet bang was' is een keer ’s nachts het bosje ingegaan om de geest het zwijgen op te
leggen. Hij heeft daarna nooit meer gepraat. 
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Alle oude verhalen over afgelegen
herbergen op het platteland, waar
onbekende reizigers beroofd werden en
verdwenen dwarrelden door de door koude
en vermoeidheid afgematte hersenen van
dokter Van der Netten. Met één sprong was
hij bij de deur en ja hoor! Net als in al die
moordgeschiedenissen, was er wel een
sleutel, maar men kon er het slot niet mee
sluiten; geen grendel! geen knip!! En
beneden riep er een: "Aj um nog halen
wilt, wordt et tied, anders ligge al in bedde.
Noe, allo, dan mar nao boven too." Dat
laatste had onze dokter verstaan en in een
wip had hij met de zware eiken tafel de
deur gebarricadeerd. Toen zijn koffers
boven op de tafel. Meteen werd er op de
deur geklopt en men riep van buiten: "Och
meneer, laat ons er even in, we willen u
wat vragen." "Dat zal wel, dacht van der
Netten. Wat vragen!” Zijn aanvallers
dropen af.

In tweeën geslagen
Hij zat nog altijd op zijn tafel, waarop hij
ook nog een paar stoelen had gestapeld,
toen luid spreken en vloeken van beneden
hem weer alle aandacht deed vestigen op
de kritieke toestand waarin hij verkeerde.
Er klonk een smekende vrouwenstem:
"Och vader, doe het toch niet, doe het as
toe blieft niet." "Joa Miettien" klonk het
antwoord, "het gebeurt wel, mar schenk
eerst nog es in. As 't neudig is dan slao ik
em in tweeën onder den arm en breng hem
hier, al isse ok in de onderbroek, 't kan mie
neet schelen. Meagaon dutte. Waart oe
mar. Wie zit hier den heelen aovend te
wachten um es kennis te maken met de
nieje dokter, en noe zeg zo’n kerel geen boe
of ba en krop in 't nöst, in plaatse van ons
te vertellen wat de studenten in Utrecht
uutvoert. Want daorumme bink hier
ekommen. Ik zal hem nösten." Van der
Netten had niet alles verstaan; maar de
bedreiging dat hij in tweeën geslagen zou
worden was tot hem doorgedrongen en iets
dat nog veel erger scheen te zijn, dat hij
"genöst" zou worden. Hoewel hem de
betekenis van deze marteling nog niet
duidelijk was scheen het iets vreselijks,
afgaande op den nadruk, die de spreker in
zijn laatste woorden had gelegd. 

EEN BIJZONDERE AVOND IN DE
BRABANTSE WAGEN (VERVOLG)

Hij maakte zich dan ook gereed zijn
verschansing tot de laatsten druppel bloed
te verdedigen, want het was hem nu
duidelijk geworden, dat hij van die beulen
beneden geen genade had te verwachten:
ze wilden hem nösten Zijn jas had hij
afgeworpen en uit zijn koffer had hij een
grote schaar gehaald. Zo wachtte hij de
tweede aanval af. Zware stappen
weergalmden over de bovengang; dat was
vast diereus, die daar zoëven had
verklaard, dat hij hem in tweeën wilde
trekken en daarna .... hoe was het ook
weer.... o, ja .... nösten." Daar hielden de
schreden op en riep een harde stem: "Kom
dokter, doot de deure is los." En toen hij
niet antwoordde, scheen het wel, dat de
kolos zich met zijn volle gewicht tegen de
deur wierp. De tafel week een eind terug,
de belegerde kreeg een schok, die hem van
zijn verheven zitplaats wierp en hij kon op
dit kritieke ogenblik nog net een van de
stoelen tussen het voetstuk van de kast en
de tafel wringen.  

Het leek de jonge dokter een goed moment
voor een meer krachtdadig optreden en
daarop gaf hij op goed geluk af een paar
porren met zijn puntige schaar door de kier
van de deur zonder evenwel te bespeuren of
hij doel had getroffen. Maar wat hoorde hij
nu? Een luid gelach. De deur viel open en
een dikke oude heer tuimelde de kamer
binnen., schuddend van het lachen, zo, dat
hij aanvankelijk geen woord kon
uitbrengen, en hem de tranen langs de
wangen liepen. Eindelijk zei hij tussen twee
lachbuien door: "Die kerel is gek; goed dak
zon dikke baoien bostrok an hebbe; hee deg
dassem den hals wilt afsnieën; kiek is, hee
hef mien een gat in de jasse estöken. Hej't
ooit zoo zolt gegeten?" 

Laat je nösten
Inmiddels stond de halve gelagkamer op de
gang. De dokter nam het schouwspel met
verbazing waar. Tot hij onder de armen
werd gepakt en in triomf naar beneden
werd gevoerd en zóó onder de punch gezet,
dat hij tot slot van den avond door de oude
reus naar boven moest worden gedragen
met de woorden: "zie zoo en noe hek oe
enöst ok!" 
        De jonge dokter ontwaakte den
volgende morgen met een geweldige
hoofdpijn en een afkeer van punch, die hij
zijn leven lang niet heeft kunnen
overwinnen. En spoedig had hij een goed
lopende praktijk in Wijhe. En zo was de
nieuwe dokter ingelijfd. En het mooiste van
de hele geschiedenis was, dat er niets
uitlekte van wat er die gedenkwaardige
avond was gebeurd. En het is met dit
verhaal in deze krant dat deze geschiedenis
voor het eerst wereldkundig wordt
gemaakt. Maar dat kan nu wel: iedereen
die erbij was, is allang dood en niemand
heeft er meer leed van. De les van dit
verhaal: als je erbij wilt horen in Wijhe,
moet je je eerst laten nösten.

Naar A.C. Huijberts
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En dat was niet niks: "Noe, ik modde
zeggen, ons Lieve Heer holt er toch mar
rare kostgangers op nao." Een bulderend
gelach van het gehele gezelschap gaf uiting
van bijval. "Wat een kerel" riep een ander
uit, terwijl iemand anders eraan toevoegde:
“daor bink noe un half uur wiet veur deur
de snee ekommen." "Miettien", riep een
ander: "schenk mien nog moar es in." En
veel luidruchtiger dan tevoren, werden de
gesprekken hervat. Het was ruw volk, hier
in Wijhe, dat had Van der Netten wel door.

Teleurstelling
In de gelagkamer heerste teleurstelling:
men had zich veel voorgesteld van de
ontvangst van de nieuwe dokter en nu liep
dat zo af. En die teleurstelling openbaarde
zich door luidruchtigheid en door
herhaalde bestellingen bij de kastelein. In
de kamer erboven staarde de uitgeputte
jonge dokter voor zich uit. Meer dan negen
uur was hij in de koets de koude en
sombere sneeuwdag doorgehotst. Na de
lange rit over Veluwe, was hij in Zwolle
even uitgestapt, waar hij half verstijfd van
de koude in de Keizerskroon stilhield. Hij
had wat gegeten, maar hij was maar
nauwelijks ontdooid, toen hem verzocht
werd in te stappen, in de wagen naar
Deventer, die hem te Wijhe zou afzetten.
Half slapend was hij in dat voertuig
gestapt en door de conducteur, wiens enige
passagier hij was, te Wijhe gewekt en
binnen gebracht, zoals wij gezien hebben. 
        Hij luisterde naar wat er beneden
gebeurde. De gedachte aan die smeigelende
troep kerels, die hij bij het vuur had zien
staan, joeg hem het angstzweet door zijn
kruin. Hij had juist de neergelaten
valgordijnen opgehaald en over het
sneeuwlandschap uitgekeken, toen het
geschreeuw en het slaan op de tafels
beneden een hoogtepunt leek te bereiken.
Hij hoorde hij een zware stem zeggen:
"Noe, ik haal hem hier!" "Neen
Terpoorten" zei een ander, "laat ons maar
gaan, wij zullen zacht en zonder lawaai
naar boven gaan en het daar wel in orde
maken." Als door een adder gebeten
sprong de dokter overeind. "Had hij dat
goed verstaan?" Dat ging over hem! 

Wijhe was eeuwenlang een geliefde
pleisterplaats voor postkoetsen die over de
IJsseldijk reisden en de Brabantsche Wagen
was een goedlopende herberg aan de
noordkant van Wijhe. Rond 1880 werd de
herberg afgebroken; de naam bleef
voortbestaan als straatnaam. De
Brabantsche Wagen bood een maaltijd en
een slaapplaats voor reizigers, maar werd
ook gebruikt voor feesten en partijen van
gasten uit Zwolle of Deventer. Het
volgende verhaal gaat over de komst van
een nieuwe dokter in Wijhe en zijn
opmerkelijke entree. 
Het was een koude avond en er lag sneeuw.
De hele dag hadden postkoetsen en
vrachtwagens af en aan gereden en nu was
het uur aangebroken waar men in de
gelagkamer van de Brabantsche Wagen
genoot van een glas punch, wijn of
brandewijn. Het is volle bak en er is zeker
vanavond iets bijzonders aan de hand dat
er zoveel gasten zijn. De meesten zitten
kaart te spelen, maar iedereen hield de
deur nauwlettend in de gaten. Iedereen
wist: vanavond komt de nieuwe dokter. En
hij zou de eerste weken zijn intrek in de
herberg nemen, tot hij een huis in Wijhe
had gevonden. Het was er één uit de grote
stad, uit Utrecht. Mensen waren van
heinde en verre naar de Wagen gekomen
om te zien wat voor een kerel die nieuwe
dokter uit de stad wel was. En juist toen
het geroezemoes een hoogtepunt bereikte,
stak iemand zijn hoofd vanaf buiten om de
deur en riep: "de wagen van Zwolle!" 

Gesprekken vielen stil, glazen werden op
tafel gezet en alle hoofden draaiden naar
de deur. 

Glimmende schoenen
Een grote gestalte struikelde de ruimte
binnen en hij kon nog net door de
conducteur bij de arm gegrepen worden
om hem voor vallen te behoeden. Hij droeg
een grijs-geruite pelerine-jas met zes of
zeven kragen, waarop een hoge hoed leek
vastgevroren en glimmende schoenen. Het
hoofd onder de hoed was bleek met een
paarse neus. "Ben ik hier in de
"Brabantsche Wagen?", vroeg de neus.
“Dan bent u dokter Van der Netten uit
Utrecht,” zei de kastelein." Dat was hij.
"Wilt u mij de weg wijzen naar mijn
kamer?" "Maar meneer, zei de kastelein,
“wilt u niet eerst bij het vuur wat
opwarmen en wat eten?" Nee, dat wilde hij
niet. De bij het vuur staande stamgasten
keken naar de glimmende schoenen en
grinnikten. 
        Van der Netten was moe, hij voelde
zich niet thuis in de warme overvolle
ruimte met lawaaiige mannen, hij was
koud en wilde maar één ding: rustig naar
zijn kamer en na deze barre reis per
postkoets vanuit Utrecht even alleen zijn.
Morgen zien we wel weer dacht hij, blij dat
hij kans zag het mansvolk achter zich te
laten en naar zijn kamer te gaan. De kamer
was eenvoudig en schoon, maar de
plankenvloer dun, zodat de kersverse
dokter bijna woordelijk kon verstaan wat
er beneden gezegd werd. 

EEN BIJZONDERE AVOND IN DE
BRABANTSE WAGEN

een uitgave van Stichting Kunst & Cultuur Olst-Wijhe voor V.IJ.F.
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Alle oude verhalen over afgelegen
herbergen op het platteland, waar
onbekende reizigers beroofd werden en
verdwenen dwarrelden door de door koude
en vermoeidheid afgematte hersenen van
dokter Van der Netten. Met één sprong was
hij bij de deur en ja hoor! Net als in al die
moordgeschiedenissen, was er wel een
sleutel, maar men kon er het slot niet mee
sluiten; geen grendel! geen knip!! En
beneden riep er een: "Aj um nog halen
wilt, wordt et tied, anders ligge al in bedde.
Noe, allo, dan mar nao boven too." Dat
laatste had onze dokter verstaan en in een
wip had hij met de zware eiken tafel de
deur gebarricadeerd. Toen zijn koffers
boven op de tafel. Meteen werd er op de
deur geklopt en men riep van buiten: "Och
meneer, laat ons er even in, we willen u
wat vragen." "Dat zal wel, dacht van der
Netten. Wat vragen!” Zijn aanvallers
dropen af.

In tweeën geslagen
Hij zat nog altijd op zijn tafel, waarop hij
ook nog een paar stoelen had gestapeld,
toen luid spreken en vloeken van beneden
hem weer alle aandacht deed vestigen op
de kritieke toestand waarin hij verkeerde.
Er klonk een smekende vrouwenstem:
"Och vader, doe het toch niet, doe het as
toe blieft niet." "Joa Miettien" klonk het
antwoord, "het gebeurt wel, mar schenk
eerst nog es in. As 't neudig is dan slao ik
em in tweeën onder den arm en breng hem
hier, al isse ok in de onderbroek, 't kan mie
neet schelen. Meagaon dutte. Waart oe
mar. Wie zit hier den heelen aovend te
wachten um es kennis te maken met de
nieje dokter, en noe zeg zo’n kerel geen boe
of ba en krop in 't nöst, in plaatse van ons
te vertellen wat de studenten in Utrecht
uutvoert. Want daorumme bink hier
ekommen. Ik zal hem nösten." Van der
Netten had niet alles verstaan; maar de
bedreiging dat hij in tweeën geslagen zou
worden was tot hem doorgedrongen en iets
dat nog veel erger scheen te zijn, dat hij
"genöst" zou worden. Hoewel hem de
betekenis van deze marteling nog niet
duidelijk was scheen het iets vreselijks,
afgaande op den nadruk, die de spreker in
zijn laatste woorden had gelegd. 

EEN BIJZONDERE AVOND IN DE
BRABANTSE WAGEN (VERVOLG)

Hij maakte zich dan ook gereed zijn
verschansing tot de laatsten druppel bloed
te verdedigen, want het was hem nu
duidelijk geworden, dat hij van die beulen
beneden geen genade had te verwachten:
ze wilden hem nösten Zijn jas had hij
afgeworpen en uit zijn koffer had hij een
grote schaar gehaald. Zo wachtte hij de
tweede aanval af. Zware stappen
weergalmden over de bovengang; dat was
vast diereus, die daar zoëven had
verklaard, dat hij hem in tweeën wilde
trekken en daarna .... hoe was het ook
weer.... o, ja .... nösten." Daar hielden de
schreden op en riep een harde stem: "Kom
dokter, doot de deure is los." En toen hij
niet antwoordde, scheen het wel, dat de
kolos zich met zijn volle gewicht tegen de
deur wierp. De tafel week een eind terug,
de belegerde kreeg een schok, die hem van
zijn verheven zitplaats wierp en hij kon op
dit kritieke ogenblik nog net een van de
stoelen tussen het voetstuk van de kast en
de tafel wringen.  

Het leek de jonge dokter een goed moment
voor een meer krachtdadig optreden en
daarop gaf hij op goed geluk af een paar
porren met zijn puntige schaar door de kier
van de deur zonder evenwel te bespeuren of
hij doel had getroffen. Maar wat hoorde hij
nu? Een luid gelach. De deur viel open en
een dikke oude heer tuimelde de kamer
binnen., schuddend van het lachen, zo, dat
hij aanvankelijk geen woord kon
uitbrengen, en hem de tranen langs de
wangen liepen. Eindelijk zei hij tussen twee
lachbuien door: "Die kerel is gek; goed dak
zon dikke baoien bostrok an hebbe; hee deg
dassem den hals wilt afsnieën; kiek is, hee
hef mien een gat in de jasse estöken. Hej't
ooit zoo zolt gegeten?" 

Laat je nösten
Inmiddels stond de halve gelagkamer op de
gang. De dokter nam het schouwspel met
verbazing waar. Tot hij onder de armen
werd gepakt en in triomf naar beneden
werd gevoerd en zóó onder de punch gezet,
dat hij tot slot van den avond door de oude
reus naar boven moest worden gedragen
met de woorden: "zie zoo en noe hek oe
enöst ok!" 
        De jonge dokter ontwaakte den
volgende morgen met een geweldige
hoofdpijn en een afkeer van punch, die hij
zijn leven lang niet heeft kunnen
overwinnen. En spoedig had hij een goed
lopende praktijk in Wijhe. En zo was de
nieuwe dokter ingelijfd. En het mooiste van
de hele geschiedenis was, dat er niets
uitlekte van wat er die gedenkwaardige
avond was gebeurd. En het is met dit
verhaal in deze krant dat deze geschiedenis
voor het eerst wereldkundig wordt
gemaakt. Maar dat kan nu wel: iedereen
die erbij was, is allang dood en niemand
heeft er meer leed van. De les van dit
verhaal: als je erbij wilt horen in Wijhe,
moet je je eerst laten nösten.

Naar A.C. Huijberts
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En dat was niet niks: "Noe, ik modde
zeggen, ons Lieve Heer holt er toch mar
rare kostgangers op nao." Een bulderend
gelach van het gehele gezelschap gaf uiting
van bijval. "Wat een kerel" riep een ander
uit, terwijl iemand anders eraan toevoegde:
“daor bink noe un half uur wiet veur deur
de snee ekommen." "Miettien", riep een
ander: "schenk mien nog moar es in." En
veel luidruchtiger dan tevoren, werden de
gesprekken hervat. Het was ruw volk, hier
in Wijhe, dat had Van der Netten wel door.

Teleurstelling
In de gelagkamer heerste teleurstelling:
men had zich veel voorgesteld van de
ontvangst van de nieuwe dokter en nu liep
dat zo af. En die teleurstelling openbaarde
zich door luidruchtigheid en door
herhaalde bestellingen bij de kastelein. In
de kamer erboven staarde de uitgeputte
jonge dokter voor zich uit. Meer dan negen
uur was hij in de koets de koude en
sombere sneeuwdag doorgehotst. Na de
lange rit over Veluwe, was hij in Zwolle
even uitgestapt, waar hij half verstijfd van
de koude in de Keizerskroon stilhield. Hij
had wat gegeten, maar hij was maar
nauwelijks ontdooid, toen hem verzocht
werd in te stappen, in de wagen naar
Deventer, die hem te Wijhe zou afzetten.
Half slapend was hij in dat voertuig
gestapt en door de conducteur, wiens enige
passagier hij was, te Wijhe gewekt en
binnen gebracht, zoals wij gezien hebben. 
        Hij luisterde naar wat er beneden
gebeurde. De gedachte aan die smeigelende
troep kerels, die hij bij het vuur had zien
staan, joeg hem het angstzweet door zijn
kruin. Hij had juist de neergelaten
valgordijnen opgehaald en over het
sneeuwlandschap uitgekeken, toen het
geschreeuw en het slaan op de tafels
beneden een hoogtepunt leek te bereiken.
Hij hoorde hij een zware stem zeggen:
"Noe, ik haal hem hier!" "Neen
Terpoorten" zei een ander, "laat ons maar
gaan, wij zullen zacht en zonder lawaai
naar boven gaan en het daar wel in orde
maken." Als door een adder gebeten
sprong de dokter overeind. "Had hij dat
goed verstaan?" Dat ging over hem! 

Wijhe was eeuwenlang een geliefde
pleisterplaats voor postkoetsen die over de
IJsseldijk reisden en de Brabantsche Wagen
was een goedlopende herberg aan de
noordkant van Wijhe. Rond 1880 werd de
herberg afgebroken; de naam bleef
voortbestaan als straatnaam. De
Brabantsche Wagen bood een maaltijd en
een slaapplaats voor reizigers, maar werd
ook gebruikt voor feesten en partijen van
gasten uit Zwolle of Deventer. Het
volgende verhaal gaat over de komst van
een nieuwe dokter in Wijhe en zijn
opmerkelijke entree. 
Het was een koude avond en er lag sneeuw.
De hele dag hadden postkoetsen en
vrachtwagens af en aan gereden en nu was
het uur aangebroken waar men in de
gelagkamer van de Brabantsche Wagen
genoot van een glas punch, wijn of
brandewijn. Het is volle bak en er is zeker
vanavond iets bijzonders aan de hand dat
er zoveel gasten zijn. De meesten zitten
kaart te spelen, maar iedereen hield de
deur nauwlettend in de gaten. Iedereen
wist: vanavond komt de nieuwe dokter. En
hij zou de eerste weken zijn intrek in de
herberg nemen, tot hij een huis in Wijhe
had gevonden. Het was er één uit de grote
stad, uit Utrecht. Mensen waren van
heinde en verre naar de Wagen gekomen
om te zien wat voor een kerel die nieuwe
dokter uit de stad wel was. En juist toen
het geroezemoes een hoogtepunt bereikte,
stak iemand zijn hoofd vanaf buiten om de
deur en riep: "de wagen van Zwolle!" 

Gesprekken vielen stil, glazen werden op
tafel gezet en alle hoofden draaiden naar
de deur. 

Glimmende schoenen
Een grote gestalte struikelde de ruimte
binnen en hij kon nog net door de
conducteur bij de arm gegrepen worden
om hem voor vallen te behoeden. Hij droeg
een grijs-geruite pelerine-jas met zes of
zeven kragen, waarop een hoge hoed leek
vastgevroren en glimmende schoenen. Het
hoofd onder de hoed was bleek met een
paarse neus. "Ben ik hier in de
"Brabantsche Wagen?", vroeg de neus.
“Dan bent u dokter Van der Netten uit
Utrecht,” zei de kastelein." Dat was hij.
"Wilt u mij de weg wijzen naar mijn
kamer?" "Maar meneer, zei de kastelein,
“wilt u niet eerst bij het vuur wat
opwarmen en wat eten?" Nee, dat wilde hij
niet. De bij het vuur staande stamgasten
keken naar de glimmende schoenen en
grinnikten. 
        Van der Netten was moe, hij voelde
zich niet thuis in de warme overvolle
ruimte met lawaaiige mannen, hij was
koud en wilde maar één ding: rustig naar
zijn kamer en na deze barre reis per
postkoets vanuit Utrecht even alleen zijn.
Morgen zien we wel weer dacht hij, blij dat
hij kans zag het mansvolk achter zich te
laten en naar zijn kamer te gaan. De kamer
was eenvoudig en schoon, maar de
plankenvloer dun, zodat de kersverse
dokter bijna woordelijk kon verstaan wat
er beneden gezegd werd. 

EEN BIJZONDERE AVOND IN DE
BRABANTSE WAGEN
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klokken te laten luiden en “krijgsmuziek”
te spelen. 
        Weliswaar “bij afwisseling”, maar
toch: dat is een hoop verplicht lawaai. De
Franse overheid begreep ook iets van
draagvlak in brede lagen van de bevolking
want de gemeente werd - punt 4 - verplicht
de hele dag verversingen aan te bieden aan
minvermogenden, zodat ook zij aan de
feestelijkheden konden deelnemen. Dat
was, zeg maar, gratis drinken voor de
boerenknechten en -meiden. 

Armlastige meisjes
Verder moesten alle openbare gebouwen
verlicht worden en moest de dag worden
besloten met vuurwerk. Tot slot was er nog
één opmerkelijk punt: “Dat zijner majesteit
het belang zal zien dat van deze
gelegenheid gebruikt wordt gemaakt om
arme meisjes en wezen aan oud- militaire
uit de huwen. 

VERPLICHTE FEESTDAG IN WIJHE
Tussen 1795 en 1813 werd Nederland
bezet door de Fransen. Napoleon kreeg op
19 maart 1811 een zoon: Napoleon
François Joseph Charles. Hij was
voorbestemd om zijn vader op te volgen en
zo de machtigste man ter wereld te worden.
Die geboorte moet - goedschiks of
kwaadschiks - gevierd worden. Verplicht.
Op 2 mei 1811 ontving de Maire van Wijhe
een brief van de sous-prefect van Deventer.

In die brief werd de gemeente te kennen
gegeven dat het verplicht was om op 2 juni
1813 - de dag dat de kleine koning gedoopt
zou worden - feest te vieren. Zo’n
verplichting was nodig, want tijdens de
Franse bezetting, liepen de meeste
Nederlanders niet te popelen om feest te
vieren vanwege een nieuwe keizer. (Een
nieuwe Napoleon die overigens nooit aan de
macht zou komen. In 1813 was het
afgelopen met de Franse overheersing.)

een uitgave van Stichting Kunst & Cultuur Olst-Wijhe voor V.IJ.F.

Overal waren - naar overheidsvoorschrift -
brandende vetpotjes neergezet. De
Brabantsche Wagen had even buiten het
café een houten prieeltje dat vooral bij
jongeren in trek was om er te drinken en
“te scharrelen”. Zeg maar een negentiende
eeuwse zuipkeet. Tijdens dat gescharrel op
de avond van het feest - en wellicht ook
dankzij de veelvuldige “gratis
verversingen” - vielen er een aantal
brandende vetpotjes om en het houten
prieel brandde in no time tot de grond toe
af. En dat markeerde het einde van deze
verplichte feestdag in Wijhe. 

Te Deum
Verder werd de gemeente verplicht om een
Te Deum te laten zingen ter ere van de
nieuwe koning “en dat de plaatselijke
besturen zich behoren te contesteren met de
militaire en kerkelijke autoriteiten ten
einde deze lofzang met die solemniteiten
welke de toestand der gemeenten gedogen,
wordt uitgevoerd en waarbij de publieke
ambtenaren moeten worden verzorgd te
assisteren.” Enfin: iedereen werd
opgetrommeld om het feest in goede banen
te leiden.

Voorts was het - punt 3 - verplicht om de
gehele dag kanonschoten af te vuren, de 

Hiertoe zal moeten worden opgegeven
hoeveel paren op die wijzen zouden
kunnen worden genoteerd.” Deze nieuwe
paren konden rekenen op een bonus van
600 Franse franken. Van de gelegenheid
werd dus gebruik gemaakt om met goed
fatsoen af te komen van een aantal
armlastige meisjes en wezen door die aan
de oud-soldaten uit te huwen.  

Domper
De verlichtingsverplichting tijdens de dag
eindigde trouwens voor het plaatselijke
café De Brabantsche Wagen nog met een
flinke domper. 
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